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UIT DE BESTUURSHUT 
 
Het jaar 2023 begon voor onze vereniging 
spannend. Het aftreden van twee bestuursleden 
en het vinden van de vervanging werd toch een 
belangrijk markeerpunt voor de continuïteit. Zoals 
in de Après Voile van afgelopen mei al bekend 
kon worden gemaakt traden gelukkig niet twee 
maar drie nieuwe bestuursleden aan. Tijdens de 
daaropvolgende bestuursvergaderingen, waarin 
zeer positief teruggekeken werd op de 
voorgaande bestuursperiode, werden ook vooral 
actiepunten vastgesteld om mee verder te kunnen. 
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We kunnen vaststellen dat we klaar zijn om er 
weer een mooi seizoen van te maken. Er is nog 
wel een wisseling in het bestuur te melden voor 
wat betreft de evenementen. Sandra van Vliet zal 
als tussentijds aangemeld bestuurslid de 
evenementen en activiteiten overnemen van 
Brian Kasto. 
 
We hebben als bestuur een drietal 
aandachtspunten bepaald voor de komende 
periode. De groei van het aantal leden, meer 
exclusiviteit voor leden en het verhogen van de 
deelname tijdens onze activiteiten. 
 
Op dit moment hebben we 108 leden in de 
vereniging en daar zijn we super trots op. Toch 
zien en ervaren we dat er nog veel meer 
potentiële leden zijn. Kijk maar eens naar de 
hoeveelheid Bénéteau schepen in je eigen haven 
waarvan je weet dat ze geen lid zijn, of de 
hoeveelheid leden op de sociale mediakanalen. 
We gaan dus kijken hoe we deze groep kunnen 
interesseren om lid te worden.  
 
We willen daarom ook onderzoeken hoe we de 
exclusiviteit kunnen verhogen voor onze leden. 
Dit kan door bijvoorbeeld speciale acties, 
evenementen of voordelen te organiseren, waar 
je alleen aan deel kan nemen of gebruik van kan 
maken als je lid bent. Wij zullen daar wat 
voorzetten voor doen, maar zijn ook naar jullie 
ideeën benieuwd. Ook komt het actiever 
gebruiken van de website en 
communicatiekanalen aanbod zodat we als 
vereniging sneller en vaker elkaar op de hoogte 
kunnen brengen en houden. 
 
Naast onze vaste activiteiten zoals onder andere 
de Nieuwjaarsreceptie, het winterevenement, de 
algemene vergadering en de koningstocht, gaan 
we ook nieuwe activiteiten plannen. Soms op het 
water en soms op het land, maar altijd 
interessant voor onze verenigging. We zijn 
benieuwd hoe we nog beter activiteiten kunnen 
organiseren, aantrekkelijk genoeg voor nieuwe 

deelnemers, om onze vaste groep deelnemers uit 
te breiden. Verder op in deze Après Voile en op 
de website is de agenda voor komend jaar terug 
te vinden. 
 
Wij kijken uit naar een mooi jaar vol activiteiten, 
bijeenkomsten en acties om vooral gezellig 
samen te kunnen zijn om ervaringen, ideeën en 
adviezen uit te wisselen. Ook zijn we erg 
benieuwd naar de plannen en tochten die 
ondernomen gaan worden door onze leden. 
Namens het bestuur wens ik jullie prettige 
feestdagen en een voorspoedig 2024. 
 
Vincent van der Linden - Bestuurslid  
 

PIEKANT IN BRETAGNE  
Onze reis naar Bretagne met de Piekant  
 
Half mei zijn wij vertrokken naar Bretagne. 
Dezelfde richting als vorig jaar via België en 
Noord-Frankrijk naar de Kanaaleilanden. Op 
Alderney waren wij nog nooit geweest wel vaak 
voorbijgevaren maar nu toch een keer 
aangedaan. Op Alderney is geen haven, je kan 
er ankeren en er liggen moorings. Het is even 
een ding om aan te haken maar met onze 
mooringhaak prima te doen. In de baai hebben 
we een heerlijk rustig plekje om te overnachten.  
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In de Braye Bay aan een mooring 
 
De volgende ochtend wilden we een wandeling 
op het eiland maken maar het was zo mistig, je 
kon de kant niet eens zien. ´s Middags trok het 
op en belden we de taxiboot voor een tochtje 
naar het vasteland.  
Het is een prachtig eiland. We hebben nog maar 
de helft rondgelopen, samen met onze vrienden 
Jaap en Anita. Deze aardige mensen kende ik al 
van de woensdagavond wedstrijden in 
Volendam. We hadden elkaar al ontmoet in 
Cherbourg en ook zij waren nog niet eerder op 
Alderney geweest. We zijn ze nog veel 
tegengekomen en regelmatig samen opgevaren. 
We kwamen ook vrienden uit de Buyshaven 
tegen en we zijn af en toe gezellig aan elkaar 
blijven hangen. Soms even niet, dan weer wel! 
Van Alderney naar Guernsey en verder naar 
Frankrijk.  
 
We moesten naar Roscoff om een pakketje op te 
halen van vergeten documenten. Aangezien het 
weer niet altijd meewerkt voor de richting die je 
graag zou willen zeilen, duurde het wat langer 
om Roscoff te bereiken. Helaas deed PostNL zijn 
best om de reistijd van het pakket aan te passen 
aan ons rustige reistempo. Zo kwam alles nog 
redelijk op tijd, wel even spannend. Na dit 
avontuur namen we de beslissing om 
langzaamaan weer terug te zeilen en nog wat 
plaatsen aan te doen die we nog niet bezocht 
hadden. Hoppend komen we in St. Cast, hier 
waren we al eens geweest maar hadden nog niet 
het achterland ontdekt. Met de bus naar Cap 
Frehel met twee vuurtorens en een prachtig 

natuurgebied met heel veel paarse en gele 
bloemen, maar dan echt heel veel.  
 

 
 
We besluiten om weer eens het kustpad te 
volgen en dachten helemaal terug te lopen, wat 
door het klimmen en klauteren zo tegenviel dat 
we het laatste stukje terug toch maar met de bus 
gingen. Na quatorze juillet met prachtig vuurwerk, 
na eerst flinke regenbuien, gaan we de volgende 
dag naar Grandville. Hier zien we Jaap en Anita 
weer. Het is een leuke plaats met een 
droogvallende haveningang. Bij het strand is een 
dam aangebracht waar water blijft staan zodat 
kleine bootjes en surfplanken kunnen blijven 
varen.  
 

 
 
In de tuinen van het huis van Christian Dior staan 
prachtige bloemen en perken. De tentoonstelling 
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over de mode van Dior was zeker de moeite 
waard.  
 
Jersey 
Na een aantal dagen met veel wind vanuit de 
verkeerde hoek, vertrekken we naar Jersey en 
vinden we een mooie plaats in de haven. Deze is 
vlak bij de stad, dat geeft wat onrust maar is ook 
wel gezellig. Ook hier werd weer flink gewandeld 
en op advies van de havenmeester naar de 
mooie noordkant van het eiland, met een prachtig 
kustpad. Met de bus verschillende tochten en 
kustwandelingen gedaan. Ook op Jersey zit het 
weer niet mee en de haven van Cherbourg is 
lange tijd dicht i.v.m. de Fastnet race die daar 
eindigde. We blijven lekker genieten op Jersey 
en ontdekken met onze vrienden een uitstekende 
Pub om regelmatig de dag af te sluiten, erg 
gezellig. Na Cherbourg was de terugreis redelijk 
snel genomen via de geijkte plaatsen. Nog even 
blijven hangen in Scheveningen waar de WK 
zeilwedstrijden plaats vonden, leuk om te zien. 
Via Texel, Vlieland en Terschelling keren we 
terug op het IJsselmeer na drie en een halve 
maand. Zo werd het toch een hele andere 
vakantie met nieuwe plekken. 
Hierna zijn we i.v.m. “wat” aangroei naar de WVL 
in Lelystad gevaren om even op de kant te gaan. 
Wat een tegenvaller zoveel aangroei had ik nog 
nooit gezien. Wel gemerkt want de Piekant liep 1-
1,5 knp langzamer dan we gewend waren. Met 
een krabber konden we het eraf krijgen. Dat het 
scheelt in de snelheid kwam weer goed van pas 
tijdens de 200Myls SOLO. Hierover elders in dit 
blad meer. 
 
Hans Piels en Joke van de Heykant - Piekant 
OC 40 
 
 
PAN-PAN OP VOLLE ZEE 
Vrijdag 16 juni 2023 en onze vakantie naar de 
Lofoten begint. We vertrekken uit Tholen met als 
eerste bestemming Kortgene! We hebben een 
clubtocht-weekend, leuk en gezellig om in de 

vakantiestemming te komen. Onze Belgische 
vrienden en opstappers, Guy en Griet, vieren de 
clubtocht met ons mee. 

Op zondag 18 juni start onze tocht naar Lerwick, 
The Shetlands. Een trip van 560 Nm, non-stop. 
Om 21.10 uur hijsen we de zeilen en zetten 
vanuit de Roompot koers naar Lerwick. De wind 
is ons gunstig gezind, bakstag en we gaan als 
een speer. Wel moeten we allemaal wat 
inslingeren wat bij de een beter gaat dan bij een 
ander (vissen worden af en toe gevoerd). 

In de nacht geen bijzonderheden, maandag gaat 
nog steeds heerlijk en we zetten zelfs even de 
Code 0 op. Dinsdag 20 juni is weer een heerlijk 
zeildag. Nog steeds bakstag wind, we varen 7-8 
knopen en de golven rollen mooi onder ons door. 
Het is 14.40 uur en we hebben er 270 Nm op 
zitten en zijn halverwege. 

Het gaat lekker, maar dan gebeurt het..... gebonk 
onder het dek, bij het roer. En nee, het zijn geen 
orka’s. Maar wat dan wel? De bakskisten worden 
leeggehaald en Ad gaat polshoogte nemen. 

Hij wordt wat bleek en krijgt een zeer ernstige blik 
in zijn ogen. “Dit is een serieus probleem”, zegt 
hij. Het bovenste roeraslager is vast gelamineerd 
aan het dek. Er zitten scheurtjes in het polyester 
en het roeras maakt heen-en-weergaande 
bewegingen. Als dit verder uitscheurt en breekt, 
dan slaat de roeras eruit met alle gevolgen van 
dien. Gat in de romp, roer weg en dan….? We 
zijn 85 Nm uit de kust. 

 

Gefixeerd met spanbanden en een houten blokje 



  
 
   

   Pagina 5                           Après Voile   Magazine december 2023 
    

 

 

We blijven rustig en gaan direct handelen. 
Roerdruk wegnemen door het grootzeil te 
strijken. Met spanbanden fixeren we de roeras 
aan de buizen van onze loosgaten. De heen-en-
weergaande beweging is gestabiliseerd. Doordat 
de roeras ook een op-en-neergaande beweging 
heeft, oppert Guy om er een balkje tussen te 
doen. Samen met de spanbanden, lijkt dit een 
stabiele oplossing. Maar voor hoelang?  

We verleggen onze koers naar Blyth, een grote 
haven waar we ook reparaties kunnen uitvoeren. 
Het is dinsdag 20 juni 19.30 uur, anderhalf uur na 
de constatering van onze roerproblemen. 

We leggen onze grabbags klaar, het reddingsvlot 
is binnen handbereik en nemen  de 
noodprocedure door. Je weet maar nooit. 

Zo hobbelen we langzaam, maar gestaag door 
naar de kust. We zien niets om ons heen, geen 
schepen, geen boorplatforms, niets, alleen maar 
water. We doen wat korte hazenslaapjes, maar 
we blijven alle 4 alert. 

Het is woensdagnacht 21 juni 01.00 uur en we 
besluiten om een PanPan bericht uit te doen. Pas 
bij de 3e keer krijgen we respons van een tanker, 
die met een PanPan-relay de kustwacht oproept. 
We krijgen bericht van de kustwacht dat om 
01.30 uur een lifeboat naar ons onderweg gaat. 
We zijn nog 55 Nm uit de kust.  

We informeren de kustwacht over onze 
roerproblemen en houden elkaar goed op de 
hoogte van onze positie en de voortgang van de 
lifeboat. Na ruim 2,5 uur, het is inmiddels 03.45 
uur, is de lifeboat bij ons, die ons escorteert naar 
Tynemouth, het basisstation van de RNLI (Royal 
National Lifeboat Institution). Met een snelheid 
van 5-6 knopen varen we gestaag de goede kant 
op met de lifeboat in ons kielzog. Een 
geruststellend idee dat hulp in de buurt is, mocht 
dit nodig zijn. 

  
De lifeboat begeleidt ons door de nacht en 
vroege ochtend 
 
Woensdagochtend 21 juni om 10.15 uur lopen 
we de havenhoofden van de rivier Tyne binnen 
en een half uurtje later liggen we aan de 
wachtsteiger bij Royal Quays Marina. Een 
spannende tocht van 16 uur zit erop. De 
bemanning komt bij ons aan boord voor de 
debriefing, zeker heel belangrijk. Ze zijn onder de 
indruk van het probleem en onze oplossing van 
de fixatie. We worden aan alle kanten goed 
geholpen. Het was voor deze jongens “A long 
shout on the longest day of the year”. 

De volgende dagen gaan we aan de slag met de 
reparatie. Ad en Guy gaan naar de groothandel 
om de nodige glasmatten, epoxy, hardener, 
mengbekers en verfbakjes te halen. Al met al zijn 
er 10-11 lagen epoxy aangebracht, steviger kan 
niet meer! 

De epoxy moet minimaal 2 dagen uitharden, wat 
ons tijd geeft om Tynemouth te verkennen. De 
uitnodiging van de RNLI om op hun station te 
komen kijken, nemen we heel graag aan. Een 
uitgebreide rondleiding door George en James is 
het gevolg. We hijsen ons in echte RNLI-kleding, 
inclusief laarzen en helmen en gaan de 
Tynemouth Lifeboat op.  
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Werkbezoek aan het basisstation en met volle 
uitrusting op het voordek v.l.n.r.: Ad, Scarlett, 
Griet en Guy 
 
De RNLI is, net als de KNRM, een landelijke 
organisatie die draait op vrijwilligers en donaties. 
Als bemanning van de ZaZoe, geven wij ook een 
donatie en mogen ze onze ervaringen delen op 
Social Media. Hier kunnen zij wat van leren, als 
ook anderen. De lokale TV-zender heeft onze 
“rescue” opgepakt en uitgezonden.  

Maandag 26 juni om 18.00 uur zetten we onze 
reis voort naar Lerwick. We worden uitgezwaaid 
door de RIB van RNLI en ook de Lifeboat komt 
ons een uitgeleide doen. Een hartelijk afscheid, 
mensen die we nooit meer zullen vergeten. 

Wat is een mogelijke oorzaak? Bij onze refit is 
het bovenlager van de roeras verwijderd en 
opnieuw ingelamineerd. Het blijkt dat de krachten 
die op het bovenste roerlager en roerkoning zo 
groot zijn, dat de aangebrachte lagen polyester 
waarschijnlijk onvoldoende sterk waren. Nu met 
alle lagen epoxy is ook dit weer steviger dan ooit. 

Het belang van de RNLI / KNRM is onomstotelijk 
bewezen. Steun daarom deze organisaties, je 
weet nooit wanneer je ze nodig hebt! 

Ad de Korte en Scarlett Oskam - SY ZaZoe 
First 47.7 

 

 

 

NAAR DE LOFOTEN (en weer terug) 

Op 18 juni 2023 zijn we met met onze Belgische 
vrienden Guy en Griet vertrokken vanuit 
Kortgene via de Roompot richting de Shetlands. 
Onderweg hebben we een tussenstop moeten 
maken in Tynemouth vanwege wat 
roerproblemen, zoals je in het voorafgaande 
artikel hebt kunnen lezen. 

Op 26 juni om 18.00 uur gaat onze reis verder 
naar de Shetlands en na een tocht van 53 uur, 
varen we met ondergaande zon om 22.00 uur 
Lerwick binnen. Het was een rustige, soms saaie, 
overtocht. Wind variërend van 20 knopen 
(bakstag, dus prima) en 6-8 knopen (motor erbij 
voor de laatste 5 uur). 

Er wordt een auto gehuurd om het Mainland te 
verkennen. Onderweg bezoeken we burchten en 
musea, een croft house uit 1850, de vuurtoren, 
maar het hoogtepunt zijn wel de puffins 
(papegaaiduikers)! Zo schattig en we kunnen 
heel dicht bij deze kolonie komen. Dan komt er 
een klein weervenster voor de oversteek naar 
Noorwegen. De zee is onrustig, wind tussen de 
15-20 knopen, wat zeeziekte en golven. Maar de 
ZaZoe heeft nergens last van en zeilt heerlijk. Na 
36 uur duiken we de scheren in voor een rustige 
nacht in de haven van Kalvåg.  

De volgende dag varen we 13 uur op de motor, 
een prachtige tocht van 73 Nm tussen de 
scheren, langs de Kaap Stadtlandet naar 
Ålesund. Een paar dagen rust in deze stad, en 
we gaan lekker uit eten. In dit restaurant horen 
we veel over klippfisk, Jappes Ippes (googlen 
maar!) en de handel hierin. We eten 3 
overheerlijke stoofpotjes met Bacalao (= klippfisk, 
gezouten en gedroogde kabeljauw). 
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Ad met de klippfisk 
 
Na een boottocht over het Geirangerfjord nemen 
we afscheid van onze vrienden en vertrekken 
richting de Lofoten. Dit is nog zeker 3 dagen 
varen op de motor, want we willen tussen de 
scheren blijven. Dàn zie je tenminste wat. Het 
blijft steeds langer licht, eigenlijk wordt het niet 
eens meer echt donker. Wel leuk om dan “‘s 
nachts” te varen, je merkt niet eens dat het nacht 
is. 

 

 

Op 10 juli 2023 om 10.45 uur passeren we de 
poolcirkel en het Arctic Monument (66°33’0.95”N  
12°58’21.43E) hoe bijzonder is dit om met je 
eigen boot zo ver noordelijk te zijn. Binnen de 
poolcirkels komt de zon minimaal één dag per 
jaar niet op en gaat minimaal één dag per jaar 
niet onder. We ankeren in de dichtstbijzijnde baai 
en zitten in onze korte broek en t-shirt te genieten 
van deze mijlpaal! 

Vanwege het aanhoudende mooie weer gaan we 
naar de Svartisen Gletsjer, de tweede grootste 
gletsjer van Noorwegen en enorm uitgestrekt.  

 
Voor de glestjer Svartisen 
 
Met een gids lopen we naar de ijsrand, hakken 
kristalhelder ijs, nemen dit mee in een 
thermoskan en aan boord drinken we een 
bacardi-cola mét gletsjer ijs! ‘s Avonds om 23.03 
uur is er een prachtige rode gloed op de gletsjer. 
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13 juli vertrekken we naar Reine, Lofoten. Een 
heerlijke zeiltocht over het Vestfjord. 

 
Aanloop Lofoten, 23.29 uur 13 juli. De zon 
verdwijnt wel achter de spitse bergen, maar gaat 
niet meer onder! 
 
De zon gaat de komende dagen niet meer onder 
en om 00.44 uur liggen we vast aan het steiger. 
We proosten op het behalen van dit doel. Morgen 
gaan we de Reinebringen beklimmen, bekend 
om het “mooiste” uitzicht van de Lofoten. 

 

 

Een klimtocht met 1600 sherpa-treden... en ja, 
het uitzicht is zeker de moeite waard en zo 
bijzonder. Daarna op naar het volgende highlight 
van de Lofoten. We bezoeken in Henningsvær 
het meest noordelijkst gelegen voetbalveld.  

 

Op het voetbalveld is het erg “druk” met drones 
en ook wij maken leuke beelden. De volgende 
stop is het Trollfjord, waar we op zoek gaan naar 
de zeearenden.  
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We overnachten aan een kleine steiger en pas 
de volgende dag zien we zeearenden.  Dit is 
meteen ons meest noordelijkste punt. Vanuit hier 
gaan we weer naar het zuiden, richting huis. Het 
is 19 juli 2023, nog zes weken te gaan.  

De volgende ankerplek is aan de overzijde van 
het Vestfjord bij de eilanden van Engeløya. Deze 
regio is bekend om de vele zandstranden. De 
zomerhuisjes staan op de meest afgelegen 
plekken. Met de bijboot naar de kant, waar we 
hout sprokkelen voor een heus kampvuur in de 
avond (met een flesje rode wijn). Life is good! 

 

 

De volgende dag varen we alleen op grootzeil 
(bakstag) rustig tussen de scheren, we hebben 
geen haast en de zon schijnt volop. Heerlijk 
rustig op eigen anker, genieten van een prachtige 
opkomende zon om 02.41 uur.  

 

De nachten worden wel steeds “langer”, maar het 
blijft schemeren binnen de poolcirkel. Het wordt 
tijd voor een haven en bezoeken de stad Bodø 
met de vele houten huizen en het Norwegian 
Aviation Museum. Het weer is (zwaar) bewolkt, 
maar wel droog. We motoren veel en “zien” de 
gletsjer Svartisen in de wolken liggen.  

Hier kruisen onze wegen van het “rondje Lofoten” 
op 23 juli 2023. 

Na 9 uur motoren komen we aan in 
Klokkergården, Rodøya, een plaatsje met lieflijke 
huisjes. We wandelen door het bos naar de 
zandstranden en bezoeken ‘s avonds een 
historisch toneelstuk aan boord van een 
historisch zeilschip. We verstaan er natuurlijk 
helemaal niets van, maar na afloop spreken we 
de acteur en bezoeken het schip. Een stukje 
"vergeten" Noorse geschiedenis komt tot leven. 
Als afsluiter van deze dag drinken we met Noren 
een paar glaasjes aquavit en besluiten om met 
hen mee te varen naar Lovund. En als locals iets 
aanraden, dan moet je dit zeker opvolgen! We 
zeilen heerlijk en gaan terug de denkbeeldige 
poolcirkel over. Via Lovund en Sandnessjøen, 
komen we aan in Brønnøysund. Deze plaats is 
precies in het midden van Noorwegen, 840 km 
naar de Noordkaap en 840 km naar Lindesnes, 
het zuidelijkste puntje (wel in een rechte lijn). Dit 
gedeelte van Noorwegen is bekend om de vele 
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eilandjes, ankerplekken, zomerhuisjes en kleine 
dorpjes met veel saamhorigheid. Je kunt hier 30 
jaar rondvaren en nog steeds niet alles hebben 
gezien. 

Na een kort bezoek aan Vingsand en 
Løysøysundet zetten we onze koers naar 
Kristiansund. Hier werd de kabeljauw 
daadwerkelijk gedroogd op de klippen (rotsen). 
Het museum over de klippfisk is zeker een 
bezoek waard, net als de historische 
scheepswerf (nog steeds in bedrijf). 

 

Kristiansund, gebouwd op 3 eilanden, de Haven 
in het doodlopende stuk. De rotsen waar ooit de 
kabeljauw werd gedroogd, is nu bebouwd. 
 
Op ons gemakje gaan we motorzeilend op naar 
de volgende ankerplaats (Frænfjord), vangen 
daar een kabeljauw van zo’n 3 kilo, genieten van 
de rust en stilte en de prachtige luchten (om 
05.41 uur). Daarna een lange dag waarbij we 
weer wat kunnen zeilen. De omgeving wordt 
steeds lieflijker, meer huisjes, kleine haventjes en 
(vis)boten. Daarom wel heel bijzonder dat we in 
deze omgeving een “close encounter" hebben 
met 3 orka’s! Twee volwassen dieren en hun jong 
zwemmen rustig langs ons heen…… (zie 
filmbeeden op YouTube Sailing ZaZoe). 
Via Måløy, Florø en Gulen varen we het 
Sognefjord in: 1292 m diep en 70 Nm lang. Aan 
het einde, in Flåm hebben we “last” van storm 
Hans, want het regent zo’n 4 dagen. Om de tijd 
door te komen, gaan we met de beroemde trein 
naar Myrdal en nemen de bus naar Gudvangen, 
het vikingdorp. Daar is het zo mooi, dat we bij 
terugkomst in Flåm om 16.00 uur de trossen los 
gooien en 3 uur varen door het Nærofjord, terug 
naar Gudvangen.  

 

Nærofjord met vikingdorp (linkeroever) met vlak 
daarvoor onze boot aan de rechter steiger 

Nærofjord (ZaZoe kleine witte stipje rechts onder) 

 

Dit vinden wij het mooiste fjord, smal, veel 
watervallen, groen, diep; zo staan de fjorden in 
Noorwegen bekend.  
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Na 4 dagen vertrekken we weer terug het 
Sognefjord in. Onderweg doen we het plaatsje 
Vik aan, waar een van de 28 overgebleven 
houten Stavkirke staat. Houten kerken op palen 
(Stav) stammen uit de tijd na de Vikingen (tussen 
1100-1300). 

 

In dagtochten gaan we verder zuidwaarts naar 
Bergen. En natuurlijk: het hoost enorm als we 

Bergen binnenvaren en het blijft daar de 
komende dagen buiig. 

 
Huisjes in Bergen 
 
Op advies van een local doen we het plaatsje 
Bekkjarvik aan vanwege het goede restaurant, 
voordat we doorvaren naar Haugesund. 

 
Haugesund met historische boten aan de kade 
 
We komen daar terecht in een vlootschouw met 
allemaal historische boten. Veel mensen op de 
kade en daar varen wij met ons modern schip 
tussendoor……  

De volgende dag vertrokken om 7.00 uur, geen 
wind en maar wel mooie luchten. We gaan naar 
Egersund, onze laatste ankerplek in Noorwegen. 
Na een dag verwaaid te hebben gelegen, 
vertrekken we voor de oversteek naar Nederland 
(20 augustus). In 83 uur komen we aan bij de 
Roompotsluis, waar het patatje mét en frikandel 
speciaal heel lekker smaken.  

Het is 24 augustus, 71 dagen na ons vertrek, na 
ruim 3500 Nm (6300 km) varen, liggen we om 
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16.15 uur weer in onze box in Sint Annaland. We 
zijn thuis. 

Voor zo’n lange reis hebben we een 
tochtplanning gemaakt (zie vorige AV).  

Onze highlights hebben we, op de walvissen na 
in Andenes, alle gezien. Noorwegen is zo mooi, 
dat we iedereen aanraden om de fjorden te 
bezoeken. En dat kan ook met een cruiseboot, 
camper of auto. Maar vanaf het water vinden wij 
de fjorden en Noorwegen op z’n best. 

 
Laatste blik op Noorwegen 
 

 

 

 

De geplande reis 

  

De werkelijke reis 
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Verschil: tussenstop in Tynemouth extra gevaren 
en het noordelijke deel (rondje naar Andeness) is 
vervallen ivm de tijd. 

Heenreis hebben we nachten doorgevaren. 
Terugreis zijn dagtochten geweest, soms lange 
dagen van 10-11 uur, soms korte dagen van 2-4 
uur. 

Op Polarsteps, Facebook en YouTube (SY ZaZoe / 
Sailing ZaZoe) kun je meer lezen en beelden zien van 
deze reis. 

Ad de Korte en Scarlett Oskam - SY ZaZoe -
First 47.7 

 

WINDMILL CUP 2023 MET DE 
PIEKANT 
In oktober 2022 was de laatste Nacht en Ontij 
Race (N&O) naar Terschelling. Die hebben we 
nog even meegevaren, deze stond al wat langer 
op ons lijstje. Het was een leuk en gezellig 
evenement, met feest in Harlingen en een hele 
volle Noorderhaven. ’s Morgens was het even 
een gedoe toen iedereen vertrok naar de start; 
zo’n 125 boten op rating starten op weg naar 
Terschelling. Helaas was dat de laatste keer….  

Zoals iedereen weet is er een windmolenpark 
aangelegd bij de afsluitdijk. De beheerder van het 

park wilde watersporters beter kennis laten 
maken met het doorvaren van het park tussen de 
windmolens door. De organisatie van de N&O 
werd gevraagd om bij het windmolenpark een 
zeilevenement te organiseren. Na veel wikken en 
wegen stemden zij hiermee in maar dan slechts 
voor één keer, het werd de Windmill Cup. Via 
Facebook, het communicatiemiddel van N&O, 
werd de Windmill Cup 2023 aangekondigd. In no 
time was de inschrijving compleet voor 130 boten 
waaronder; scherpe jachten, wedstrijdklasse, 
platbodems ect. Zo ook de Piekant met 
opstappers Johan en Ilse (oud Beneteau Oceanis 
40 vaarders). Joke had een andere afspraak. Ik 
ging als solo op vrijdag naar Hindeloopen met 
een SW 5-6, het zeilen ging top maar de zeilen 
strijken en de box in varen met deze wind was 
wel even een dingetje, zeg maar. Het palaver 
was zoals gebruikelijk bij N&O; 
onsamenhangend. Het weerpraatje van Gerrit 
Hiemstra was niet echt bemoedigend evenals op 
Windfinder en Windguru, wind uit het westen 5 
tot 6 we zullen het zien. Het feest kon beginnen. 
Johan en Ilse kwamen na hun theaterbezoek aan 
boord. Na een welkomst biertje gauw naar bed 
om uitgerust de Windmill Cup te varen. Zaterdag 
stond er een SW/W 4-6, onze start was om 
11:30. De zeilvoering was met kotterzeil en één 
rif, dit was achteraf een goede keus. Voor de 
start even een paar keer overstag om te wennen. 
Om 11:30 gingen we over de startlijn voor een 
kruisrak van 5 mijl. Iets te vroeg overstag 
waardoor we de boeien om het vliegtuigwrak net 
niet haalden. Toen met ruime wind tussen de 
windmolens door, je merkt er overigens niets 
bijzonders aan, de wieken zijn veel hoger dan de 
mast. Bij de start lagen we naast een boot de 
“Anne Wolter” en bij de laatste twee rakken 
hadden we een onderlinge strijd die we met 18 
seconden verloren. Uiteindelijk zijn we in onze 
startgroep 7e geworden en zij 9e. Het was een 
fantastische dag met een wolkje en een zonnetje, 
echt genieten. 
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Een geslaagd zeilevenement en het goede 
nieuws is, in 2024 wordt er weer een Windmill 
Cup georganiseerd!  

Hans Piels - SY Piekant OC 42 

 

200 MYLS SOLO 2023  
met de Piekant 
 
Na het “knippen en scheren” in Lelystad en een 
mooie week voor de boeg, hebben we samen 
nog een klein rondje Markermeer gedaan. Op 
vrijdag 15 september meren we af in de 
Bataviahaven van Lelystad.  
 

 
 
Het is nog vroeg voor de 200Myls solo ’23 maar 
de weersverwachting voor na het weekend 
belooft niet veel goeds dus is het aanvaren op 
dinsdag geen optie. In het weekend is het nog 
prachtig weer en we besluiten om op onze 
vouwfietsen naar Enkhuizen te peddelen om daar 
de auto op te halen. Halverwege de dijk trakteren 
we onszelf op koffie en heerlijk appelgebak op 
het terras bij het roadhouse Checkpoint Charlie. 

Een lekkere fietstocht, met een soort van 
backstag windje. Daarna met de auto naar huis. 
 
 ’s-Maandags eerst boodschappen doen, dan 
koken voor onderweg en weersites nazoeken, 
printjes maken, nog eens zoeken naar beter weer 
en nog meer printjes. Je weet het maar nooit, het 
blijft spannend. Aan het eind van de middag weer 
terug naar de Piekant in de Bataviahaven. Er 
liggen al diverse deelnemers zoals de 
Dreamcatcher van Mabel en vrienden uit de 
haven van Volendam waaronder De Spirit van 
Willem vd B, Adventure van Gerrit, Kymo van 
Wijnand, Zeewindje van Willem K en onze 
weerdeskundige Frank met Ile de Franc. Dinsdag 
komt Solong van Hans Z samen met Mario nog 
aan en ons groepje van 8 boten is compleet. We 
hebben direct overleg met elkaar m.n. over het 
weer en de wind, we bespreken verschillende 
strategieën, het wel of niet starten of later starten. 
Het weer is en blijft bepalend, de wedstrijdleiding 
heeft het er ook moeilijk mee. Met 140 boten is 
het toch een hele verantwoording. 
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Nog even in het kort de regels voor de 200 Myls. 
Er wordt gevaren met een keuze tussen 5 vaste 
banen die je mag kiezen na de start, eenmaal 
gekozen moet je deze baan varen. Er zijn 
minimaal 3 rustperiodes van minimaal 7 uur 
aaneengesloten, waarvan één achter het anker. 
De start is op woensdag na 07:00 uur en de 
finish sluit zondag om 12:00 uur.  
 
De wind voor woensdag belooft niet veel goeds, 
tussen de 25-35 knopen met uitschieters naar 40. 
Boven windkracht 6+ mag er niet over de 
Noordzee gevaren worden. 
Woensdagmiddag zou de wind wat afnemen dus 
besloot ik ’s-morgens al vroeg te starten. Als het 
licht is waait het nog stevig door maar ik vertrek 
toch, samen met de Spirit van Willem. De rest 
van onze groep wacht en vertrekt na de eerste 
rustperiode van 7 uur. Met het kotterzeil en 
dubbel rif op ben ik gestart. Het rondje 
Markermeer was heftig met 20-30 kn. wind maar 
goed te doen, op de twee kruisrakken na. Het 
eerste rondje voerde weer langs Sport I en 
eigenlijk was ik daar te laat want hier trof ik de 
later gestarte groep die bezig was met hun eerste 
rondje. Op zich was dat niet erg maar bij de boei 
KG 18 moest ik stuurboord uit en zij bakboord. 
Tot overmaat van ramp was daar ook nog een 
vrachtschip dat vlak langs de boei voer en 
voorrang had. Na drie keer overstag lukte het me 
om ertussendoor te zeilen. 
 

  

De tracker die je meevoert aan de preekstoel 
registreert op 15 meter van de boei of die op de 
juiste wijze is gerond. Hier eindigde het eerst 
traject van baan vijf die ik gekozen had. Op naar 
de sluis, het schutten ging sneller dan het 
binnenhalen van de zeilen. Het volgende traject 
start bij de boei KG op het IJsselmeer, hierna 
ging het rap naar de UK10 bij Urk. Hierna moet 
een rondje richting Lelystad worden gevaren, als 
ik dat doe kom ik in het donker aan op Urk. Ik laat 
het rondje liggen voor de volgende dag, het is 
mooi geweest met 48 Mijl voor de eerste dag, 
nog 152 te gaan. Ik meer af bij de Spirit aan het 
begin van de haven. Het voelde niet helemaal 
lekker, met de golven die de haven inrolden en 
het werd dan ook een onrustige nacht. 
 
Donderdag vertrekken we, Willem met de Spirit, 
een Winner 1120 en ik als het licht is. We doen 
met een lekker windje het rondje naar Lelystad 
beginnend bij de UK 10 waar we gisteren gestopt 
waren. Als we weer langs de UK 10 komen valt 
na 2 mijl de wind compleet weg daar lig je dan 
ander halfuur dobberend naast elkaar. Degenen 
met een Spinaker komen nog wel iets vooruit dat 
is het dan. Uiteindelijk haal ik Hindeloopen nog 
net met daglicht en meer af in een box van de 
oude haven, die Willem al heeft gereserveerd. 
Tot nu toe 83 mijl gevaren, nog 117 te gaan.  We 
eten gezamenlijk Pasta en Pasta. We genieten 
van een rustige nacht. Vrijdag is er veel wind; wel 
iets minder dan woensdag maar toch stevig. Het 
plan is om een heel rondje te varen en weer in 
Hindeloopen te eindigen, en dat lukt. 
 



  
 
   

   Pagina 16                           Après Voile   Magazine december 2023 
    

 

 

 
 
Met twee riffen en het kotterzeil gaat het prima, 
ook het kruisrak van Sport A naar Sport C haal ik 
met twee slagen. Daarna gaat het als de 
brandweer al kom ik wel in het donker aan. De 
oude haven is gereserveerd voor een platbodem 
evenement. Dus moet er een plekje in de Marina 
gezocht worden in het donker. Gelukkig is Willem 
er al en hij vangt me op in een veel te grote box 
maar voor een nachtje is dat prima. Er staat 154 
mijl op de teller, nog 46 te gaan, maar ook nog 
even ankeren.  
 
Zaterdag SW-W 5-6 het lijkt mee te vallen in de 
haven maar schijn bedriegt want bij het hijsen 
van het zeilen staat er al 20 knopen wind. Later 
trekt de wind nog aan naar 24-25 knopen. De 
verwachting dat de wind naar west draait blijft uit 
en het wordt dus weer kruisen naar de Sport C 
boei. Tussen sport C en D zakt de wind weer in 
naar 6 kn en het duurt weer lang voordat de KG 
gerond wordt. Dan op naar de sluis. Het plan is 
om bij Enkhuizen te ankeren maar het is nog licht 
en na overleg ga ik door naar de Block van 
Kuffeler. De sluis gaat voorspoedig maar de wind 
blijft uit. Volgens Windfinder gaat het na een 
uurtje weer wat harder waaien. Bij de KG10 start 
het traject weer, een groepje van ongeveer tien 
tactische schippers wachten hier met starten tot 
de wind komt. Het stukje na de sluis, van de KG 
tot de KG10 wordt als rusttijd gerekend, dit even 
terzijde. Toen ik daar aan kwam zag ik de richting 
van de wind al veranderen en ook iets toenemen. 

Ik nam de gok om vlak langs de kust te varen en 
zo het volgende rak bezeild te hebben. Bij het 
passeren van de KG10 trok de wind inderdaad 
aan en ging het zoals gepland. Achter mij zagen 
ze dat en al gauw gingen de zeilen omhoog. 
Slecht één boot heeft mij ingehaald tot de 
voorlaatste boei de Sport J. Maar ik moet nog 
ankeren, dus op naar een ankerplek bij de Block 
van Kuffeler. Tot hier 194.4 mijl gevaren, nog 5,6 
te gaan op zondag. Met ruime wind, na een 
rustige nacht achter het anker, weer vroeg 
ankerop voor het laatste rak. Om 08:50 de Sport I 
de finish gepasseerd, het is weer gehaald de 200 
mijl zitten erop. Ik ben er trots op.  
 

 
 
Het was een heftige editie, van de 140 boten zijn 
er 89 gestart en slechts 49 reglementair gefinisht, 
waaronder de Piekant. Eerst de tracker 
terugbrengen in de Bataviahaven in Lelystad, 
een kop koffie en dan door naar onze thuishaven 
in Enkhuizen. Bij terug keer in de Buyshaven was 
er nog een fantastisch warm ontvangst met 
toeters & vlaggen en AV-bier, heerlijk! In totaal 
265 gevaren mijlen. 
 
200 Myls Solo, tot volgend jaar, 
 
Hans Piels - SY Piekant Oc 40 
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AFSLUITINGSTOCHT 2023 
Dit was voor mij de tweede keer dat ik aan deze 
tocht mee deed. Verleden jaar waren er maar 5 
boten en dit jaar 9 dus dat gaat de goede kant 
op. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Ik ben donderdag al vertrokken uit Nederhorst 
den Berg. Om half 10 draait de sluis in 
Nederhorst en om 5 over 10 lag ik op de Vecht. 
Het grootste obstakel is de spoorbrug bij Weesp 
die om 10:54 draait maar dan moet je eerst nog 
onder de lange vechtbrug door. Deze brug wordt 
door een brugwachter bedient die 4 bruggen in 
zijn eentje moet doen maar gelukkig was ik net 
op tijd. Ik kwam de hoek om en zag dat de 
spoorbrug net open ging voor een groot schip 
vanaf de andere kant. Dus ik kon er mooi 
onderdoor anders had ik moeten wachten tot half 
drie. 

Verder liep alles gesmeerd en ben toen 
doorgevaren naar de Blocq van Kuffeler en daar 
door de sluis de polder ingegaan. Met 5 meter 
verval is dat nogal wat. 

De volgende dag naar Lelystad waar Evert al aan  

de kade lag. Later op de dag lag de hele kom vol 
met blije Bénéteauzeilers. 

 

Zaterdag palaver en de windvoorspelling was 
heel weinig wind maar we hebben met z’n allen 
besloten om toch te gaan zeilen. Om half 11 was 
de start en ik had Harry Kappert mee als 

opstapper want ik was alleen. Harry nog bedankt 
voor je oplettendheid en expertise. 

Vanaf het begin had ik mijn spinnaker er op gezet 
en dat bleek een goede keuze want ik ging 
iedereen voorbij. Er was nog wat verwarring over 
een boei die op een andere plek zou liggen maar 
dat kwam omdat iemand gebruik had gemaakt 
van een oude kaart. 

Richting de Ketelbrug werd ik helaas ingehaald 
door Hans en Joke met de Piekant en later in het 
kruisrak liep Evert met zijn Ricorrenza mij ook 
voorbij. Hij, met Nenna en Jack als opstappers, 
kwam als eerste over de streep en kon daarom 
de trofee weer mee naar huis nemen. 

Helaas nam de wind af dus het laatste gedeelte 
werd het een beetje saai maar al met al hebben 
we met z’n allen lekker gezeild. 

’s Avonds hebben we heerlijk gegeten en 
nageborreld. Het was een geslaagde dag en ik 
hoop er volgend jaar ook weer bij te zijn. 

Jenne Scholtz - SY Arapaima 3 - First 30 

 

ZEILEN TOCH NIET GEZET 
Een verhaal ter lering ende vermaeck 
 
…en de inspecteur verzuchtte: “ik geloof dit bijna 
niet. Wat een verhaal zeg…” 
 
Dit jaar was de tweede zomer. Het plan voor dit 
jaar om onze nieuwe (oude) First wat verder mee 
uit te nemen. Bij IJmuiden naar buiten, koers 
noordwest richting Farne Islands en misschien 
nog verder naar de Orkney’s als de wind gunstig 
blijkt. We hadden onszelf 4 weken de tijd 
gegeven. 
Dit zou de tweede - meer uitgebreide - proefreis 
worden om de boot verder te leren kennen. 
 
Nadere kennismaking 
Via bootveiling.nl was ze 1½ jaar terug op ons 
pad gekomen. Ze stond op de kant in Alkmaar. 
Een klassieke First uit 1985. Met onberispelijke 
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looks. Strak glanzend donkerblauwe romp met 
fijne gouden biezen en een nieuwe pijn-in-de-
ogen witte garderobe voor in de mast (nog 
opgevouwen in de zak). Op dek en binnenin de 
accommodatie leek ze zojuist te zijn opgeleverd 
van nieuwbouw. Ze had de voorafgaande jaren in 
een loods gestaan om opgeknapt te worden. En 
met succes. Alles glom en blonk ons tegemoet. 
Het houtwerk buitenom strak in de lak… Van 
binnen kurkdroog. De verkoper had zelfs een 
geurkaarsje op tafel gezet naast een 
kunstbloemetje (…)   
 
We kochten haar op de kant ‘as is - where is’. 
Geen keuring anders dan onze eigen inspectie. 
Overmatig (zelf)vertrouwen? De toekomst zal het 
ons leren! 
En overigens, we kunnen genieten van bezig zijn 
met ‘onze’ boot. Zeilend mét of werkend áán.  
De verkoper had haar ooit aangetroffen in een 
verwaarloosde toestand en haar klaargemaakt 
voor doorverkoop. Hij zag haar potentie en 
maakte haar weer mooi en aantrekkelijk. En zette 
haar met 2 nieuwe zeilen te koop op internet. In 
de 35 jaren voorafgaand was er niet veel mee 
gevaren. Dat kon je zien. Ze had de tand des 
tijds daarmee knap doorstaan. 
 

 
 
Het interieur leek nieuw. Strakblauwe kussens 
(origineel?) in een glanzend donkerhouten 
‘bubble’. Geen spijkergaatje aan toegevoegd 
sinds 1985. De kookhoek als nieuw. Navigatie 
hoek idem dito. Geen gebruikssporen te zien, 
niets.  
 
Een topgave klassieker. Hoe kan het? 
Na beklinken van de aankoop was er een ding 
wat we direct wilden aanpakken voor de 
tewaterlating. Nieuwe kielbouten. De huidige M20 
boutkoppen waren dusdanig vergaan dat er van 
zes kanten nauwelijks meer sprake was. De 
ringen eronder leken verdwenen of zelfs 
opgelost. Zelfs al waren het 16 stuks bouten, in 
deze conditie kon iedereen zien dat dit niet 
langer geschikt was om de grote dynamische 
krachten op te vangen en over te dragen tussen 
romp en kiel en vice versa. Met bovendeks een 
zeiloppervlak van ruim 70m² en onder de romp 
een brok staal van 4 ton en van de tekentafel 
gekomen om oceanen te doorkruisen...  Zelfs om 
mee te racen over de oceaan. We lieten 10cm 
grote en 6mm dikke RVS plaatringen 
(plasma)snijden en bestelden nieuwe 10.9 
bouten. Vervolgens met veel kunst en vliegwerk 
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de oude bouten stuk voor stuk verwijderd en 
vervangen en de nieuwe bouten keurig op torque 
vastgezet. Zo… dat voelde beter. 
 
Zomer 
De zomer kwam snel. We hadden intussen best 
al veel gedaan. Vele klusjes, dingen nagelopen 
en gerepareerd wat stuk was. Nieuwe 
waterzakken, reddingsvlot, veiligheidsmiddelen, 
bilgepomp check, toilet revisie, vuilwatersysteem, 
uitlaatslangen, koelwaterslangen, elektra en nog 
veel meer. We keken uit naar de eerste 
zeilwittebroodsweken. Wadden, kustwateren en 
IJsselmeer. In juli dropte de portaalkraan haar 
zachtjes in het water. Eindelijk! Op de motor 
voeren we door het Noord-Hollands kanaal 
richting Den Helder.  
Nieuwe technische gebreken kwamen aan het 
licht. De motor lekte behoorlijk olie, 
schroefasafdichting lekte, de koelkast werkte 
niet, sommige instrumenten bleken verkeerd 
aangesloten of gewoon defect, motor wilde niet 
meer stoppen. Het grote plaatje was mooi 
geweest, maar op detailniveau bleek er nog wel 
e.e.a. te doen. Het meeste daarvan was 
overigens al boven tafel gekomen tijdens de 
aankoop en direct erna, maar bijv. de 
smeerolielekkage was wel nieuw voor ons. De 
verkoper wilde aanvankelijk niet horen over 
verborgen defecten en begon zelfs dreigende 
taal uit te slaan. Wij wilden zijn inspanning om 
het schip zo fraai op te knappen (te redden) niet 
bagatelliseren maar van enige objectiviteit moest 
wel sprake zijn. En overigens zijn we zelf ook niet 
bang om een technische uitdaging aan te gaan. 
Daarom konden we de koop toen ook snel 
beklinken. Gelukkig hadden we de volledige som 
nog niet betaald en konden we mooi in der minne 
schikken. Het betreft immers een klassieker met 
een geschiedenis en daar hoort behalve een 
zekere verantwoordelijkheid ook een zekere 
onzekerheid bij. 
We sloegen de splinternieuwe zeilen aan in Den 
Helder. Een feest voor het oog en hart! Snel naar 
buiten. Met een mooie ZW-wind stoven we over 
het Wad. Heerlijk zonnetje erbij. Ze zeilde 
moeiteloos en snel en we genoten tezamen met 
onze vrienden. Het Wad toonde weer haar 

fraaiste gezichten, we liepen havens aan, gingen 
ten anker, leerden de boot kennen en maakten 
plannen voor de volgende opknap- en verder-op-
reis stappen. We waren in onze nopjes met onze 
mooie klassieke ‘youngtimer’. We zagen 
uitdaging om haar een beetje ‘slimmer, zuiniger 
en veiliger’ te maken door inpassing (zoveel 
mogelijk onzichtbaar) van moderne techniek & 
technologie. Te denken bijv. aan 
energievoorziening (zon/wind), AIS, 
reddingsmiddelen, navigatiemiddelen en wat niet 
meer. 
En overigens, wat goed is, is ook goed. Wat nog 
prima werkt en ook nog steeds nut heeft, mag 
gerust blijven. Maar bijv. verlichting dat mag 
(moet!) wel energiezuinig worden. En de familie 
Viktron en/of Mastervolt mogen ook een stap aan 
boord maken (bijv. 230V). Net als dr. dynema 
bijvoorbeeld. Alleen maar leuker om juist zo’n 
modern klassiek schip ietsje slimmer te maken. 
Ietsje vernuftiger, ietsje handiger. Dan wordt het 
‘doublefun’. Het fraaie en zeewaardige design 
van toen gecombineerd met nieuwe technologie 
van bijna 40jaar later. Het lijkt ons een mooi 
huwelijk. 
 

 
 
De tweede winter brengen we ook de laatste 
Raymarine instrumenten weer aan de gang, 
sluiten bedrading juist aan en vervangen 
onderdelen waar nodig. Het klassieke 
navigatiespul is nog volop op de markt. Alle lieren 
halen we uit elkaar en geven onderhoud. De 
Autohelm aandrijving krijgt een andere plek zodat 
we hem niet kapottrappen tijdens een haal. Vele 
kleinigheden aangepakt.  
In het voorjaar laten we de mast op de kant tillen 
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zodat we die onder handen kunnen nemen. 
Verstaging controleren, nieuwe acetal schijven 
boven in de masttop (niet te krijgen, dus zelf 
draaien!), nieuwe elektrische bekabeling door de 
mast, verlichting vervangen (Led!), lijnen 
vervangen, windvaanrevisie enz. enz. Leuk en 
dankbaar werk. 
Vernieuwen van de verstaging schuiven we door 
naar een volgend (budget)jaar maar we treffen 
wel voorbereidingen voor zon- en windenergie. 
Genietend van het ‘eigen maken’ van ons fijne 
nieuwe schip leren we haar steeds beter kennen 
en groeit de liefde en passie. De vele uitdagingen 
en vraagstukken brengen ons in contact met 
velerlei deskundigen, liefhebbers en vakmensen. 
We voelen dat het schip groeit met al die mooie 
energie. En wijzelf groeien daarin mee. 
De 2e iets langere reis komt dichterbij. Foto’s van 
eerdere Schotland reizen wakkeren de vaarlust 
aan. We weten dat er zo veel moois in het 
verschiet ligt en dat ons schip ons naar mooie 
plekken zal gaan brengen en een fijn en prettig 
‘thuis’ zal zijn voor onszelf en vele anderen. We 
genieten van de voorpret. 
 
De olielekkage van vorig jaar die toch wel flink 
was gebleken laten we toch maar even voor wat 
het is. Het is een bekend Perkins probleem lezen 
we op internet. Oplossen is een tijdrovende klus 
die we momenteel niet dringend genoeg vinden. 
We vangen het voorlopig netjes op en daar leven 
we mee tot we meer tijd hebben. 
Wel moeten we voordat we het zeegat uitzeilen 
een nieuwe schroefasafdichting plaatsen en het 
onderwaterschip nalopen en coaten. We hebben 
daarvoor 4-5 dagen uitgetrokken. De oude 
glandpakking gaat plaats maken voor een 
moderne Volvo lipseal afdichting. Weer zo’n 
mooie verbetering. We maken een afspraak bij 
Seaport Marina in IJmuiden. De boot en wijzelf 
zijn intussen vaarklaar, gepakt, gezakt, gekleed 
en gereed voor de zeiltocht naar de UK.  
In no-time vliegt ze de lucht in, toont ze haar 
verborgen onderwaterbuik en hangend in de 
dikke slingen zweeft ze schijnbaar moeiteloos op 
grote rubberen wielen tot boven het asfalt. Wat 
een speedy operatie is dit zeg! We zijn onder de 
indruk van de hoeveelheid aangroei (kokerworm!) 

die 1 jaar Noordzeekanaalwater in Nauerna 
oplevert. De mannen verklaren de grote 
‘opbrengst’ met dat ons thuiswater soms weer 
brak is en dan weer zoet. Daar houdt de aangroei 
van. We mogen haar zelf afspuiten en na een 
paar uur is ze tientallen kilo’s lichter en staat ze 
schoon druipend op de bok naast andere boten. 
Het echte werk kan nu beginnen. De 
schroefasafdichting. Gelukkig zijn we nog dicht 
bij huis, dat maakt alles gemakkelijker. 
 
Onverwachte wendingen 
Wat we nu nog niet weten is dat het komende 
hoofdstuk een dikke streep gaat zetten door 
onze mooie zomerplannen en dat we langs heel 
andere paden gaan bewegen dan we 
aanvankelijk in ons hoofd hadden. De Reeds 
gaat ons deze keer niet helpen. Dus die mag 
meevaren op een andere boot zo de tijd leren… 
Een mens moet open staan voor onverwachte 
wendingen... 
 
We dalen af in de diepere technische gewrochten 
van een ruim 35jaar oude Beneteau First. En wat 
we daar gaan vinden is niet bepaald een wereld 
van wit gevulde zeilen, een lekker schuimend zog 
of glinsterende zeeën vol witte koppen schuim. 
Of fluorescerende micro-organismen in het 
donker nachtelijk nat. Of grootse vergezichten, 
overjagende wolkenluchten, knallende 
zonsondergangen, felverlichte vissersboten met 
ritsen krijsende meeuwen eromheen. Een stil (of 
bonkend?) containerschip wat langs schuift in de 
donkere nacht. Fraaie heldere sterrenhemels, 
imposante bruinrode rotskusten met 
drieteenmeeuwen erop of erbij, of in zee 
duikende Jan van Genten, dobberende 
zeekoeten of Papagaaienduikers of spelende 
dolfijnen. Of hel snirpende luchtroeiende noordse 
sterns niet te vergeten. Onze favoriet! 
We gaan nu ver achter de trap kijken en héél 
veel tijd en energie stoppen in een ruimte van 
niet meer dan 1m³. We treffen daar een 
technisch universum waarin ook véél te 
ontdekken valt. 
OK, de First mag dan een goed zeilend schip 
zijn, fraai om te zien en ook lekker handzaam 
praktisch ingericht zowel buiten als binnen, maar 
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een mindere kant is zonder twijfel de 
toegankelijkheid van de motorruimte. De 
kajuittrap die kun je weghalen. Die vormt de 
‘toegangsdeur’ naar de techniek erachter. Verder 
zit in beide achterhutten onder de kooibodem een 
30x30cm luikje gezaagd in de binnenwanden 
waar je één hand naar binnen kunt steken als je 
op je rug gaat liggen in een van de kisten als die 
leeg zijn. Zachtjes gezegd een crime wanneer je 
een brandstofpomp, startmotor of motorsteun 
moet vervangen. Waren onze armen 2 meter 
lang en onze vingers 20cm lang, sterk en soepel 
dan hadden we nog een kans. Maar dat zijn ze 
niet. De motor, als op veel zeilboten, wordt 
gezien als ‘noodzakelijk kwaad’ waar een 
ontwerper liefst zo weinig mogelijk ruimte aan 
toebedeelt. Overigens bestaan er natuurlijk ook 
bootmodellen waar de toegang tot de 
motorruimte wel goed is uitgewerkt. Het kan dus 
wel. 
 

 
 
Een lang, leerzaam, technisch verhaal 
Het verhaal wat nu volgt is vooral technisch. Een 
instructie zo u wilt. Voor wie er kennis van wil 
nemen kan het interessant zijn. De reis brengt 
ons langs de schroefas met lagers, askoppeling, 
schroefasafdichting, schroefaskoker, 
lagersmering, flexibele koppeling, motorsteunen 
en ten slotte de uitlijning v/d motor. 
Het verhaal bevat kennis waar andere Bénéteau-
bezitters mogelijk hun voordeel mee kunnen 
doen. De vele partijen die wij uiteindelijk 
gesproken hebben gaven regelmatig te kennen 
dat onze ervaring veel indruk op ze maakte. Zelfs 

een aantal keuring inspecteurs schrokken van 
ons verhaal. 
Recapitulerend zijn we de wal opgegaan voor de 
volgende 2 zaken: 
1) onderwaterschip inspecteren en zo nodig 
schilderen 
2) schroefasafdichting vernieuwen 
A picture tells more than a thousand words, dus 
enige plaatjes om het verhaal te verduidelijken:  
 

  
 

 
 
We duiken erin. 
De flens waarmee schroefas en keerkoppeling 
(KK) aan elkaar zijn vast gebout maak je los. Niet 
moeilijk. In ons geval 4 bouten M10 met 
borgmoeren. Vervolgens wil je de klemkoppeling 
verwijderen van de schroefas zodat de schroefas 
‘kaal’ wordt. Deze koppelflens wordt op de 
schroefas geklemd met 2 of 4 klembouten en is 
vaak ook voorzien van een ‘borgstift’ of soms een 
‘spie’. De borgstift is niet meer dan een 
hardstalen inbusbout die deels ook nog in de 
schroefas is geboord en verzonken zodat de as 
niet kan gaan ‘slippen’ binnen in de 
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klemkoppeling. De sleutel voor deze 10mm 
inbusbout is niet groter dan 6 mm. En 30 jaar 
later blijkt zelfs het hardste gereedschapstaal niet 
goed genoeg om de vastgeroeste inbusbout los 
te krijgen. De bout zit trouwens ook deels in de 
as geklemd. Zie foto hieronder. Heet stoken met 
een brander is geen optie, kijk maar naar de 
brandstoftank er vlak boven. WD40 + tijd hebben 
ook geen uitkomst kunnen bieden. Uitboren is de 
volgende stap maar uiteindelijk hebben we de 
koppeling met een zelf gefabriceerd trekstuk met 
extreem veel kracht van de as afgetrokken zodat 
de inbus stift inwendig kon afbreken en de boel 
uiteindelijk los wilde komen.  
Twee dagen werk. 
Nu dat we zover zijn kan de schroefas naar 
achter worden weggeduwd en ontstaat er aan de 
voorzijde ruimte om de klemkoppeling van de 
schroefas af te schuiven. Als alles meewerkt is 
de operatie eigenlijk een fluitje van een cent. De 
as is dan nu ‘kaal’. Vervolgens kan de afdichting 
worden losgemaakt van de schroefaskoker 
(slangklemmen) waarna deze ook naar voren kan 
worden geschoven en verwijderd.  
Zo simpel als het klinkt kan het ook echt zijn. 
Complete vervanging kan in een paar uur tijd 
gepiept zijn. ’s-Ochtends omhoog en ’s middags 
weer zakken met een nieuwe afdichting om de 
as. 
Maar soms krijgen de factoren ‘tijd’ en ‘ruimte’ 
veel te veel invloed op het spel...   
Tijd betekent hier: ‘roest’ en/of slijtage. En ruimte 
wordt een factor wanneer er gebrek aan is. En 
dat kan het werk enorm bemoeilijken. ‘Ruimte’ 
werd ooit bepaald door iemand op de tekentafel. 
De praktijk leert overigens ook dat ontwerpers, 
tekenaars en bouwers elk vanuit een andere 
hoek kijken. Anders weer dan de eindgebruiker of 
onderhoudsmonteur. Ieder heeft zijn eigen focus. 
Een architect wil alles strak en weggewerkt, de 
bouwer wil snel en gemakkelijk kunnen 
monteren, de onderhoudsmonteur tot slot wil 
overal snel en gemakkelijk bij kunnen komen. Het 
mooiste is als de ontwerper al die wensen en 
ideeën combineert in samenvoegt in het ontwerp. 
 

 
 
Intussen zijn er al wat krachttermen in de rondte 
gevlogen. Niet alleen is de schroefaslocatie dus 
extreem slecht te bereiken en kan er slechts met 
1 arm tegelijk gewerkt worden zonder eigenlijk te 
zien wat je doet, maar ook alle simpele 
oplossingen blijken altijd weer moeilijk te vinden. 
Vaak in een verre werkplaats of winkel die je ook 
eerst moet zoeken en vinden. Zonder auto naast 
de boot was dit allemaal niet te doen geweest. 
Seaport Marina kan ons trouwens ook niet 
helpen en verwijst naar bedrijven die geen tijd 
hebben. Zie hier wat je in huis haalt als je alles 
‘zonodig’ zelf denkt te kunnen doen. Overigens 
raken de mannen van Seaport Marina gedurende 
het proces onder de indruk van onze ervaringen. 
Maar we zijn er nog lange niet… 
De schroefaskoppeling ligt intussen gelukkig wel 
op het asfalt buiten. Pff die stap is gemaakt. De 
koppeling zelf is nog bruikbaar al moet ie wel wat 
opgefrist worden. Maar dat komt later wel. 
Nu kan de oude asafdichting worden verwijderd! 
We naderen de kern. Wederom opgevouwen 
liggend in de bodem van de kist onder de 
stuurboordkooi met de benen over de rand van 
het houten schot en de rechterarm naar binnen 
stekend door het gat om op de tast onder de 
brandstoftank de manchet los te sleutelen. Het 
ding zit om een hoekje met 2 roestige 
slangklemmen om de schroefaskoker geklemd. 
Losdraaien lukt na veel proberen toch niet, dus 
moet er een dremel op de boodschappenlijst ‘van 
thuis mee te brengen’. Met een hand op de tast 
werken blijkt een flinke uitdaging en de uren 
vliegen om zonder veel resultaat. 
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Romp en roer 
Buitenom zijn we aan het schilderen geslagen. 
Standaard verfsysteem met Primocon tie-coat en 
verse antifouling kort voor het te water laten. De 
oude lagen zitten nog goed gehecht. De romp 
ziet er verder goed uit. Wat ons wel zorgen baart 
is het roer. Er blijft maar water uit druppen aan de 
onderkant. Na een paar dagen kunnen we niet 
anders concluderen dan dat het roer lek is en dat 
er een hoeveelheid water in het schuim zit 
opgesloten. 
Hoe ernstig dit is bespreken we met zoveel 
mogelijk partijen. We lezen ons suf op internet en 
meer en meer raken we overtuigd dat we er hier 
en nu iets aan willen doen.  
Dat betekent een extra klus die we niet hadden 
voorzien. Langzaam groeit ook het besef dat 
onze ‘Engelse zeilvakantie’ misschien wel moet 
worden ingekort of zelfs ingewisseld voor een 
‘IJmuidense werkvakantie’. We zijn pragmatisch 
en houden ook van ‘het zelf doen’ en dan gaat 
onze energie maar direct in de boot i.p.v. in de 
geest. Dat is ook een goede investering. Maar 
dan moeten we ook wat ontspanning zoeken en 
onze tijd hier ook leuk maken zo naast de duinen. 
We bouwen een ‘vakantie-band’ op met onze 
bootburen die ook met van alles en nog wat in de 
weer zijn. Wij zijn bij lange na niet de ‘grootste’ 
klant gelukkig. 
 

 
 
Terug naar de schroefas. 
Nu dat we het roer ook gaan aanpakken en dus 
verwijderen, kunnen we ook gemakkelijk de 
schroefas trekken. Deze komt normaliter niet 
langs het roer in ons geval. Voordeel dat we nu 
ook mooi het buitenlager kunnen vernieuwen en 

daarmee is in feite de gehele schroefas assembly 
gerenoveerd. Dat zou fijn zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dagen vliegen om en het project lijkt 
vooralsnog alleen maar groter te groeien. 
Gelukkig schakelen onze vrienden lekker met 
ons mee en helpen ons uit de brand waar het 
kan. Met kunst en vliegwerk komt het roer onder 
het schip vandaan. Het ding is loodzwaar, mede 
doordat het vol water zit. Het reparatiewerk wat 
we eraan doen laten we voor een andere 
bespreking maar dat wordt uiteindelijk ook een 
flinke operatie. 
Nu dat de schroefas getrokken is, wordt het ook 
ineens mogelijk om een flexibele koppeling toe te 
voegen aan het schroefassysteem. Zo’n flex zit 
er nu niet in. Direct bij R&D in Engeland besteld 
(wit op de foto) en binnen 3 dagen op de 
deurmat. De reden om die flex toe te voegen is 
dat hiermee de uitlijning van de motor iets minder 
nauw luistert. Hij kan een mismatch van max 2° 
opvangen. De motor staat op rubber dempers en 
kan flink schudden en bewegen. Zeker 
motorzeilend aan de wind (dus scheefliggend). 
We hebben er lang over nagedacht, de pro’s en 
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con’s afgewogen en ook weer veel partijen 
gehoord. En uiteindelijk valt het besluit om het 
toch te proberen. Dat betekent wel dat de 
schroefas 30mm ingekort moet worden. En dat 
kan nu mooi.  
Maar er staan ons nog een paar heel grote 
verrassingen te wachten, zie o.m. de foto 
hierboven. 
 
Binnenin het Volvo seal zit ook een 
watergesmeerd glijlager. Dit is nodig om te 
zorgen dat de 3 afdichtingslippen voorin het seal 
niet overmatig vervormd worden tijdens het 
draaien van de schroefas (en dus gaan lekken). 
Het lager binnenin de seal houdt de as in het 
centrum en heeft daarom ook een eigen 
‘watersmeer’-aansluiting. De ‘smering’ is eigenlijk 
vooral bedoeld om te voorkomen dat het lager 
droog draait wanneer er een overmaat aan lucht 
verzamelt binnen het seal, bijv. bij achteruit 
slaan. 
Het oude watersmeerslangetje op de 
schroefaskoker kan dus worden verwijderd, zie 
de foto hierboven. Wederom 2 slangeklemmetjes 
die deze keer wel mooi loskomen met een klein 
ringsleuteltje. Dan op de tast draaiend aan het 
slangetje komt het los! Mooi! 
 

 
 
Maar huh??? Zie de foto... 
Soldeerverbinding met de schroefaskoker is 
gewoon losgebroken! Nee maar!! Welke 
keurmeester had dit kunnen bedenken? Niet 
degenen die wij later spreken… 
Nieuwe uitdaging.  Koop een oude boot en schrik 
je …. 

Geen andere oplossing dan Devcon kneedbaar 
epoxystaal om het ontstane gat te dichten. 
Afwerken met de dremel. 
 

  
 

 
 
De oude schroefasgland intussen ook verwijderd 
met inzet van de dremel met een piepklein 
doorslijpschijfje als opzetstuk. Was weer een 
uitdaging zonder goed zicht op het werk. 
Stofzuigerslang via het gat in de andere hut. 
Slangklemmen doorgeslepen. Eigenlijk 
onmogelijk werk. Welke specialist had je dit 
kunnen vragen? Een tandarts? 
Maar niet getreurd, de grootste verrassing houdt 
zich nog even verborgen… 
 
Verassing 
Dat was niet bijv. niet de verroeste kielbouten of 
defecte instrumenten, of de niet-werkende 
koelkast of verwarming of de missende acetal 
schijven bovenin de mast of de smeerolie 
lekkende motor of het afgebroken messing 
schroefaskokerbuisje of de vastgeroeste 
schroefaskoppeling. En ook niet het lekke roer… 
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De klok tikt intussen rustig door. De dagen rijgen 
zich aan elkaar. We hebben geen haast meer. 
We zijn al ruim 14 dagen onderweg. En nog 
steeds lijkt de opgaande lijn niet ingezet... Maar 
eerlijk is eerlijk, je bouwt wel een innige band op 
met je oude boot! Van buiten was zij zo mooi, 
maar diep van binnen was er toch wel het een en 
ander aan de hand… 
... zucht… J 
 
De echt “Big Bang” verrassing zie je hieronder op 
de foto:  
 

 
 
Is het zichtbaar? De onderkant van de 
schroefaskoker is dun gesleten!!  ?? 
 
En toen werd het stil…. 
We hadden al heel wat meegemaakt in onze vele 
jaren op zee maar nu moesten we toch even heel 
diep ademhalen en slikken om deze laatste 
ontdekking een plek te geven...  
Vaak springt het hoofd al snel weer in de 
oplossingsmodus en ontstaat er rap weer een 
plan, een oplossing, een idee…  
Maar de impact van dit plaatje...  daarvan schoot 
de hele boel toch wel keihard in de vangen en op 
tilt…  
Rokend, krakend en piepend kwamen we tot 
stilstand…. Keihard vastgelopen in een dikke, 
dikke, dikke laag… …prut...   
We zijn gestrand op een afgelegen bank… 
En daar komen we ook niet weer 1,2,3 van los 
met het eerstvolgende HW...  
De dagen erna belden we weer de halve wereld 
rond, deden overal navraag en kamde het 
internet weer eens uit. En een lang verhaal kort, 

geen enkel bruikbaar antwoord diende zich aan. 
Was ons geval dan zo uniek? Zo speciaal? Dat 
kan toch niet waar zijn? * 
Een laatste strohalm vonden we op internet bij de 
onlangs gerevitaliseerde scheepswerf “Vooruit” in 
Zaandam. Inmiddels werkend onder de nieuwe 
naam “Amsterdam Yacht Service”. We belden ze 
vrijdagmiddag om half vijf. De telefoon werd 
opgenomen door directeur Robert. Zijn 
antwoorden brachten in luttele minuten weer 
moed in ons systeem. Al dagenlang zag het er 
buitengewoon penibel uit en kleurde onze hemel 
alleen maar donkerder en donkerder. Geen idee 
hoe we dit moesten aanvliegen. Was dit het 
einde van onze boot?? We zagen gefronste 
wenkbrauwen en zorgelijke rimpels verschijnen 
bij onszelf en ook bij anderen. Gaat onze mooie 
boot ooit nog weer te water? Maar Robert was 
duidelijk. Stuur foto’s door en kom 
maandagochtend langs. Dan praten we erover en 
vinden we een oplossing. 
Niet veel later kleedden we ons om en zijn we 
lekker gaan lopen en eten langs het 
Noordzeestrand. Na alle dompers die we 
inmiddels mochten incasseren was het wel even 
tijd om aan onszelf te denken en ‘de klus’ voor 
een kort moment onzichtbaar weg te parkeren…  
Het was toch vakantie???? Poeh..! 
 
Maandagochtend op de werf: 
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Dinsdagochtend 07:30:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdagmiddag: 

 

 
Donderdag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goed, we maakten ineens mooie sprongen 
terugkrabbelend vanuit de peilloze dieptes waar 
we ons hadden bevonden. De schroefaskoker, 
de lagers, de afdichting waren ineens gereed.  
 
Maar er was meer. 
Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Hoe is dit 
gekomen? En wat gaan we eraan doen? Het 
antwoord was niet ingewikkeld toen we eenmaal 
opgemerkt hadden dat de koker inwendige 
slijtage vertoonde. Normaal gesproken is de 
ruimte tussen de schroefas en de binnenkant v/d 
koker ruimschoots voldoende om metaalcontact 
tussen beide delen te voorkomen. Ook als de 
motor trilt en beweegt. Maar kennelijk is er iets 
gebeurd in de loop der jaren als we er van 
uitgaan dat de motor ooit wél goed uitgelijnd is 
geweest. Conclusie moet dan zijn: motor door 
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zijn dempers gezakt (door de tijd heen). De 
dempers moeten vernieuwd worden. En dat had 
eigenlijk al lang geleden gedaan moeten zijn. 
Onze dempers waren mooi blauw gespoten net 
als de motor zelf. Dus kon zomaar zijn dat ze net 
zo oud waren als de boot! En dat is véél te oud 
voor motorsteunen. Rubber veroudert. Daarnaast 
komen er nog ruim 2000 trillingsuren op de 
teller... Tja… 
 
Koop een oude boot …… pff 
We betreden nu het hoofdstukje 
‘motorondersteuning’. De functie van de 
dempers is om een zachte doch stevige 
verbinding te creëren tussen de trillingsbron 
(motor) en het vaste gedeelte (schip). Hiermee 
geluid en vibratie zo weinig mogelijk te laten 
passeren en tegelijk een zekere starheid te 
waarborgen. Ook moet de stuwkracht die de 
schroef opwekt overgedragen worden naar de 
romp via dezelfde 4 dempers. De keerkoppeling 
bevat een ingebouwd zg. ‘stuwdruklager’. Een 
realistische standtijd voor dempers zou kunnen 
zijn bijv. 10 jaar afhankelijk van draaiuren en 
meer. Daarnaast moet men in staat zijn om 
regelmatig de motoruitlijning te controleren en zo 
nodig bij te stellen. Ons verhaal laat zien hoe 
belangrijk dat is... 
Met de ervaring in het achterhoofd kiezen we 
voor een ander type demper. Deze besteld maar 
blijkt door de ingetreden bouwvakvakantie veel 
extra voeten in aarde te hebben. Ook de 
kunststof vulplaten onder de dempers moeten 
worden aangepast. Gelukkig zijn we bekend met 
een geschikt bedrijf en zij kunnen de platen snel 
fabriceren op de opgegeven afmetingen.  
Op de kajuitingang leggen we een houten balk. 
En hangen er een kettingtakel aan. Hiermee kan 
de motor gedoseerd worden opgelicht. Een helse 
tocht breekt aan omdat je nergens bij kunt 
komen.  De motorsteun vervangingsoperatie kost 
bizar veel tijd en vraagt ein-de-loos veel geduld. 
Deurtjes verder uitzagen, wachten op 
onderdelen, heen en weer rijden, passen en 
meten, bellen, aanpassen, leveranciers aflopen, 
eindeloos in een kronkel gevouwen liggen om 
voorzichtig bouten en moeren met elkaar te 
verenigen en vergeet vooral de plaatringen en 

borgringen niet! En o, laat er vooral niet een ring 
of moer in de holle kunststof draagkoker vallen… 
Je bent zo weer een half uur verder. Niets gaat 
gemakkelijk. Alles doet pijn. Hadden we nog 
maar de kinderhandjes van toen we 6 jaar oud 
waren! Dan was je nu 4x zo snel geweest in die 
benauwde ruimtetjes. Zouden we zelf een 6-jarig 
kind gehad hebben, eentje die er ook plezier in 
zou hebben, dan zou het zakgeld voor de rest 
van de zomer in een uur tijd verdiend zijn 
geweest!  
Maar dat kind dat was er niet en de lijdensweg 
was voor onszelf. Wíj wilden immers zo’n oude 
boot! 
Op internet lees je overigens wel grappige 
verhalen waar men inderdaad zoon- of 
dochterlief dit soort probleempjes laat oplossen!  
Eindeloos puzzelen en bijstellen om de motor 
goed in lijn te brengen met de schroefas. De as 
moet je wel eerst goed in het hart van de koker 
positioneren natuurlijk. Als alles dan uiteindelijk 
binnen de toleranties is gebracht, dan een laatste 
meting doen en GOED vastleggen voor de 
toekomst (foto’s!) 
Wijzelf gaan nu tenminste 1x per seizoen 
controleren! Een kleine moeite die zich 
terugbetaalt! 
 

  
Oud 



  
 
   

   Pagina 28                           Après Voile   Magazine december 2023 
    

 

 

 

 
Nieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Uitlijnen  
 
Rest nog het aanbrengen van de antifouling, 
schroef terugplaatsen (goed borgen!), nieuwe 
zinkstukken op de schroefas, watersmering 
aansluiten (nieuwe slang!), roer terughangen en 
besturing terug monteren en afstellen, 
keerkoppeling kabel terugzetten en controleren 
en daarnaast al die kleine dingetjes afronden die 
in de afgelopen weken ‘ook nog wel even 
meegenomen konden worden’ (maar nooit 
werden afgemaakt…). Alles nalopen en last but 
not least, voor de laatste keer het dek ontdoen 
van weer tientallen paarse spreeuwenpoepjes. J 
Ineens dobbert ze weer in het zoute water en 
zwaaien we nog een laatste keer naar de 
Seaport-mannen. Dank jullie wel! Een enorm 
voldaan gevoel maakt zich van ons meester. We 
varen op eigen kracht langs het Forteiland in de 
richting het IJmuidens sluizencomplex terug naar 
huis. De operatie is geslaagd, we kunnen het 
bijna niet geloven. WOUW, wat hebben wij veel 
meegemaakt!! 
 
De vakantie zit erop en we zijn na 5 weken en 
20mijl weer bijna thuis. 
 
Volgend jaar naar Engeland! 
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Dit resultaat, daar was het om te doen! Heeft dit 
nu werkelijk zoveel tijd moeten kosten?  
 
* later horen we toch over een andere oplossing: 
er bestaat een extreem lange hollegatenzaag 
waarmee je de gehele koker uit de polyester 
romp kunt ‘wegzagen’ zodat je een nieuwe koker 
kunt ingieten/lamineren. Deze operatie is wel van 
een heel andere aard. En in ons geval zou dat 
betekenen dat de motor uit de boot moet worden 
verwijderd alsook de brandstoftank en wat niet 
meer. Dan moet de nieuwe koker worden gesteld 
en ingegoten. Een mooie klus voor tijdens de 
warme winterstalling, misschien beter uit te 
besteden aan een professionele jachtbouwer. 
 
Nawoord 
Bij aanvang had niemand ons kunnen vertellen 
wat ons te wachten stond. Intussen kijken we 
terug. We hebben een belangrijke ervaring 
opgedaan en ontzettend veel geleerd. Eigenlijk 
hebben we ook geluk gehad. We moeten hopen 
dat dit probleem uniek is en niet vaker voorkomt. 
Niet alleen kan het een financieel ‘total-loss’ 
betekenen voor een (mooi) klassiek schip (als het 
tenminste in de veilige haven ontdekt wordt). 
Maar erger, op zee moet je niet meemaken dat 
de tule van de schroefassmering losbreekt met 
slecht weer. Bij een oude Beneteau First 42 zoals 
de onze zul je niet effectief kunnen handelen. De 
plek is nagenoeg onbereikbaar. Misschien is er 
ooit al eens een technische memo uitgestuurd 
door Bénéteau die eigenaren attendeert. We 
mogen het hopen. 
 

Voor vragen, opmerking of voor wie meer 
informatie wil, of technische assistentie, schroom 
niet:  
Bob Wigt wigt@planet.nl 
 
Hettie en Bob Wigt - SY Beneteau - First 42 
 
 
DE VELA ACHTERNA 
Dit jaar staat onze geplande reis in het teken van 
Christiania. We willen naar Oslo (oude naam is 
Christiania) en naar de Vrijstaat Christiania in 
Kopenhagen. De planning loopt over een periode 
van 4 maanden en de reis wordt uiteindelijk 
gedomineerd door motorpech. Dit verhaal begint 
als we Noorwegen weer verlaten hebben en we 
op de prachtige Kostereilanden op de grens van 
Noorwegen en Zweden liggen.  

Van de schipper van de boot waar we tegen aan 
liggen horen we dat ze de volgende ochtend rond 
9 uur willen vertrekken en we bedenken dat we 
dan ook losmaken om aan de beschutte oostzijde 
van Zuid-Koster een ankerplekje te zoeken. Als 
we de volgende ochtend naar de 
weersvoorspelling kijken zien we tot onze schrik 
dat het weer helemaal anders wordt dan 
voorspelt is en dat, vanwege nieuwe harde wind, 
ankeren niet verantwoord is. We besluiten hier 
niet te blijven maar direct los te maken en 
vandaag, tussen de scheren door, zover als 
mogelijk naar het zuiden te komen. We zijn wel 
een beetje klaar met al die harde winden van dit 
jaar en hopen dat het onder Kopenhagen wat 
beter wordt met het weer. Het eerste stukje is 
nog open zee met weer die hoge golven maar 
zodra we tussen de scheren komen wordt de zee 
vlakker en aangenamer om te varen. We 
genieten van de mooie kusten waar rotseilanden 
elkaar afwisselen. Als we na een uur of 5 varen 
op de hoogte van Grebbestad komen wordt alles 
opeens heel anders; plotseling loopt het toerental 
van de motor terug, gaat de snelheid uit de boot 
en valt uiteindelijk de motor helemaal uit. Snel 
handelen is nu geboden. Bij het opnieuw starten 
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van de motor gaat het temperatuur alarm af en 
de motor slaat gelijk weer af. Gelukkig hebben 
we de zeilen altijd aangeslagen en zeilklaar en 
op de genua kunnen we achter een paar rotsen 
op een beschut plekje komen waar we op 15m 
diep water kunnen ankeren. We controleren de 
wierpot en de impeller van de waterpomp, deze 
zijn schoon en heel en wij kunnen nu zelf niets 
meer doen. Met de marifoon roepen we Sweden 
Rescue op. Die reageren bijna direct en we 
worden teruggebeld door een 
Nederlandssprekende dame, een Zweedse die 
een aantal jaren in Nederland had gewoond. 
Omdat het geen acuut noodgeval is komt de 
vrijwillige tak van de reddingsdienst ons ophalen. 
Zij brengen ons keurig bij de Volvo Penta dealer 
in Grebbestad en worden daar aan de 
servicesteiger tegen de kant gebracht. Omdat we 
donateurs van de KNRM zijn is dit alles helemaal 
kosteloos. Wat een super actie van deze mensen 
😀😀😀.  

 

De motor lijkt vastgelopen en ook met een 
gedemonteerde keerkoppeling, vliegwiel en 
startmotor is de krukas niet te draaien. Maandag 
kijkt de monteur verder maar wij zijn al aan het 
idee aan het wennen dat er misschien wel een 
andere motor moet komen. De motor blijkt 
inderdaad vastgelopen en niet meer te repareren. 

 

 

Er begint een periode van uitzoeken en puzzelen 
wat er nu moet gebeuren. Er zijn een heleboel 
factoren die hierin meespelen en uiteindelijk komt 
het erop neer dat we een nieuwe motor gaan 
bestellen waar onze oude keerkoppeling en de, 
net vervangen schroef, op moeten passen. 
Gelukkig is Grebbestad een leuke stad en tot op 
vandaag vervelen we ons niet. Als we hier op 
zaterdag rondlopen worden we verrast door een 
soort toertocht van oude Amerikaanse auto’s, er 
komen er wel een paar honderd door de stad. De 
ene is nog mooier gerestaureerd dan de andere 
en uit veel auto’s schalt harde 50’er jaren muziek.  
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In de straat hangen uitlaatgassen van oude 
benzinemotoren die hun beste tijd gehad hebben 
maar dat verhoogt alleen maar de sfeer op straat.  

Net buiten de stad is een grafveld van 800 jaar 
geleden gesneuvelde Schotse soldaten die van 
plan waren het gebied hier te veroveren. Dat is 
toen overigens niet gelukt maar gaf ons wel een 
leuk excuus voor een wandeling en zo even met 
iets anders bezig te zijn en de boot even los te 
laten. Terwijl anderen bezig zijn de opties uit te 
zoeken gaan wij nog een stukje verder terug in 
de tijd en gaan opzoek naar oude 
rotstekeningen/gravures uit de bronstijd, zo 
ongeveer 3000 jaar geleden. Met de bus en 
vooral ook veel te voet gaan we naar het 
Vitlyckemuseum bij Tanum. Dat ligt een kleine 
10km hier vandaan en rondom het museum zijn, 
over een gebied van 41km², ongeveer 615 
locaties waar rotstekeningen/gravures zijn 
gevonden. Wij bezoeken de tekeningen die vlak 
bij het museum liggen.  

 

We liggen inmiddels ruim anderhalve week in 
Grebbestad en het wordt tijd dat er wat gaat 
gebeuren maar zover is het nog niet. We liggen 
hier tegen een grote parkeerplaats aan waar van 
alles te doen is, vooral ’s nachts. In Zweden is 
een foutje gemaakt met de wetgeving waardoor 
auto’s met een snelheidsbegrenzer tot 30 km/u 
als tractor worden aangemerkt. De lokale pubers 
maken daar dankbaar gebruik van en ’s avonds 
begint de ellende. De jeugd schoolt samen en 
troeft elkaar af met zo hard mogelijke muziek en 
doen daarbij ook wedstrijdjes in hard optrekken 

en herrie maken met knallende uitlaten. Dat duurt 
tot in de vroege uurtjes en van slapen komt niet 
zo veel. Als het een dagje mooi weer lijkt te 
blijven pakken we de bus naar Fjällbacka en 
komen eindelijk in het plaatsje dat we op de 
heenweg, vanwege het slechte weer, hebben 
overgeslagen. Hier is ook het station van de 
Sjöräddningssällskapet Fjällbacka dat ons een 
week daarvoor van zee heeft gehaald. Het 
plaatsje ligt idyllisch tussen het Vetteberget, met 
de diepe Kungsklyftan, en de zee ingebouwd. 

   

Er zijn nog veel oude huizen en er is genoeg te 
zien. Als een van de weinige bezoekers slaan we 
de locaties van de serie ‘Fjällbacka murders’ 
over. We eten hier nog een lekker stuk gebakken 
vis en rond 3u pakken we de bus terug naar 
Grebbestad. Na heel veel dagen van puzzelen, 
meten en opnieuw puzzelen denken we eruit te 
zijn en gaan we meten of de Solé motor, die van 
Arjen Kroeze uit Dronten moet komen, echt in 
onze boot past.  
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Past de nieuwe motor wel of niet? 
 
Groot is de teleurstelling als blijkt dat die motor 
niet in ons motorruim past. Ook de Craftsman 
motor die we met hulp van Johan Sluiter hebben 
uitgezocht blijk te lang te zijn voor het motorruim 
en zo komen we uiteindelijk uit bij een 
Lombardini scheepsdiesel waarvan de werf 
dealer is. Zeker geen goedkope optie maar wel 
een motor die past. Met een andere 
keerkoppeling kan bij motor ook de schroef die 
we net, een goede maand daarvoor, hadden 
geplaats blijven en hoeft er geen nieuwe voor te 
komen. We meten alles nog een keer na en 
bestellen vervolgens de motor. We vieren deze 
mijlpaal met een eenvoudig etentje bij de lokale 
Thai. Het wachten is nu op de levering van de 
motor met toebehoren. Deze komt erg snel maar 
er blijken enkele onderdelen niet meegeleverd te 
zijn en zo verspelen we weer een paar dagen.  

We beginnen het ondertussen wel een beetje zat 
te worden en besluiten een lange wandeling te 
gaan maken om zo weer even van de boot af te 
zijn, We pakken opnieuw de bus naar 
Tanumhede en zoeken bij het busstation de 
blauwe bordjes van ‘Bohuslän kuststigen’ op. We 
wandelen door de bossen en velden en komen 

op erg mooie plekjes. Onderweg staan overal 
paddenstoelen en we spreken een opa met zoon 
en kleinzoon die ze aan het verzamelen zijn. Hier 
mag dat nog gewoon. We komen langs een graf 
van ongeveer 4000 jaar geleden dat volgens een 
legende het graf van een Schotse hoofdman zou 
zijn. Die Schot leefde echter ongeveer 1000 jaar 
geleden dus het zal wel bij de legende blijven. Na 
dit graf is het nog een eind lopen naar de 
begraafplaats van de Schotten die het 800 jaar 
geleden niet overleefd hebben. Hier verlaten we 
‘Bohuslän kuststigen’ en moeten nu op andere 
listige wijze de weg naar de Munkkyrkan zien te 
vinden. 

 

Deze grot ligt tegen de zee en het vergt 
behoorlijk wat intuïtief klifwandelen om er te 
komen. Natuurlijk vinden we de plaats maar we 
blijken erboven te staan en kunnen daar niet van 
de rotsen afklimmen en moeten dus nog even 
een eindje omlopen. We bereiken ons doel, 
blijven daar even wat rondhangen om wat foto’s 
te maken en wandelen daarna het laatste stukje 
door naar de haven. Met ruim 22000 stappen op 
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de stappenteller over vaak zeer lastig terrein 
hebben we het wel gehad en hoeven vanavond 
niet meer zo nodig te koken en sluiten de dag af 
met een hamburger en lekkere frietjes en 
natuurlijk een groot glas Grebbestadøl. 
Vervolgens vroeg naar bed want morgen om 9u 
staan de monteurs bij de boot om aan de inbouw 
van onze nieuwe motor te beginnen. 

 
Deze Lombardini motor past 
 
Samen met de monteurs kwam ook de regen 
maar gelukkig krijgen we de motor snel naar 
binnen en kunnen we de sprayhood weer over de 
ingang zetten. Zo kunnen we gewoon droog 
werken en wordt niet alles drijfnat. Het is een 
behoorlijke klus om de motor op de juiste plek 
voor de schroefas te krijgen en de motorsteunen 
te monteren. Nadat de monteurs naar huis 
gegaan zijn inspecteer ik nog een keer of alles 
goed staat en juist gemonteerd is. Dat is maar 
goed ook want alle 8 bouten van de 
motorsteunen blijken niet vast te zitten. De 
volgende dag komt een monteur alles 
afmonteren en uiteraard komt dit dan ter sprake. 
Samen sleutelen we de rest van de dag door en 
rond 5u zijn we een heel eind in de goede 

richting. Morgen maken we de laatste klusjes af 
en gaan we proefdraaien en een proefvaart 
maken. Behalve dat de dynamo nog even 
tegensputtert verloopt dat verder allemaal goed. 
Wat rest is de rekening betalen. Dat doen we 
morgenochtend om 8u en daarna vertrekken we, 
bijna 3 weken nadat we hier binnen zijn gebracht, 
gelijk in zuidelijke richting. Storm ‘Hans’ is dan zo 
goed als uitgeraasd en de route tussen de 
scheren door staat al op de computer. Eindelijk 
bepalen wij weer wat er gaat gebeuren en dat 
geeft een heel goed gevoel. Lekker onze 
vakantie verder vieren! 

Lees het verhaal van onze volledige reis in ons 
blog: https://de-vela-achterna.reislogger.nl 

Arjen en Ilse Weber - SY Vela - Oc 331 

 

SCANDINAVIË: DE VIKINGEN 
ROEPEN 
Swing gaat ook dit jaar weer een paar 
maanden op reis. Nu gaan wij proberen om op 
eigen kiel naar Oslo te komen. 

Eerst via de westkant van Denemarken, dan 
door de Lymfjord naar de Oostzee en via het 
eiland Laeso en de westkust van Zweden naar 
het noorden. We hebben 4 maanden de tijd en 
verder weinig gepland: we laten ons 
verrassen.  

We vertrekken 4 mei en de eerste grote 
pleisterplaats is Esbjerg en daar verblijven we, 
gedwongen door het weer, bijna 2 weken. Dat 
klinkt niet aantrekkelijk maar dat viel reuze 
mee. Je gaat kijken wat er te doen is in de wat 
ruimere omgeving en wat blijkt: Er zijn twee 
Vikingmusea in Ribe, een relatief grote plaats 
even ten zuiden van Esbjerg. Met de trein ben 
je er binnen een half uur. Na deze eerste 
ontmoeting met de Vikingen volgen er meer. 
Verblijf je aan de oostkant van Jutland dan is 
Ribe ook vanuit Århus met de trein bereikbaar. 
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Ribe is naast de oudste stad van Denemarken, 
ook de oudste stad van heel Scandinavië. De 
mensen die er zo rond 600-700 AD leefden 
stonden aan de wieg van de bijna wereldwijde 
Viking-expansie. In het binnen museum krijg je 
een goed idee van hoe Ribe groot en belangrijk 
geworden is door een prima verbinding met de 
zee en het achterland. Door de daling van de 
zeespiegel (en een brug) is Ribe in de loop der 
tijd over water niet meer zo goed bereikbaar en 
heeft daardoor aan belang ingeboet. 

In het buitenmuseum zijn er o.a. allerlei 
demonstraties “in stijl” van alle ambachten, 
Vikinghuizen zijn er nagebouwd. Superleuk 
voor jong en oud.  

 
Roofvogeltraining 
 

 
Glazen kraaltjes maken 

 
….. Raak 
 

Elk voorjaar wordt er een grote bijeenkomst 
georganiseerd waarbij de Vikingtijd wordt 
nagespeeld door ongeveer 700 mensen. 

C’est la Vie met Marianne van Iperen (Ithaka 
zeilt) en Meine, ligt ook in Esbjerg en zij 
beveelt ons een boek over de Vikingen aan 
(De Vikingen, een nieuwe geschiedenis; van 
Neil Price). Jan is echter al bezig in een ander 
boek (Vikingen, Noormannen in de lage 
landen; van Luit van der Tuuk) en leest dat 
toch maar eerst uit. Op Netflix is er ook nog 
een heel omvangrijke serie over de Vikingen te 
zien. Als we verwaaid liggen hebben we dus 
genoeg te doen. Grote aanrader is het boek 
van Price. Het beschrijft de geschiedenis op 
toegankelijke wijze en als je het eenmaal 
gelezen hebt, krijgen bijna overal om je heen 
dingen een betekenis die je eerder niet zag. 
Het boek is ook heel uitgebreid 
gedocumenteerd doordat het verwijst naar 
detailstudies en musea. 

In Aalborg, aan het eind van de Lymfjord 
hebben we onze tweede ontmoeting met de 
Vikingen. Het museum aldaar, prima met de 
fiets te bereiken, is iets minder spectaculair 
dan dat in Ribe maar hier is een hele grote 
begraafplaats blootgelegd. Wel interessant 
hoor! 
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 In Oslo gaan we o.a. naar het Noorse Museum 
voor Culturele geschiedenis dat op het 
museumeiland Bygdøy ligt. De Koninklijke 
jachthaven ligt er zowat naast. In dit museum is 
er ook plek voor de Vikingtijd met een binnen- 
en buitenmuseum. met meer aandacht voor de 
huizen en heel bijzonder is de Staafkerk, die 
typisch is voor die tijd. 

 

Het feitelijke Vikingmuseum (met het 
belangrijke Osebergschip) wordt verbouwd 
waardoor pas vanaf 2026 de volledige collectie 
te zien zal zijn. Topstukken ervan kun je in de 
tussentijd wel zien in het museum voor 
oudheden in Oslo. 

 

 

Vanuit Kopenhagen ben je met de trein snel in 
Roskilde; dat deelt een beetje het lot van Ribe. 
De Deense vorsten worden hier al eeuwenlang 
begraven, maar het belang van de stad is sterk 
afgenomen, mede door de verslechterde 
bereikbaarheid over water.  
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De fjord waaraan Roskilde ligt is in de Vikingtijd 
deels afgesloten geweest met een vijftal met 
stenen gevulde boten om de vijand buiten de 
deur te houden. Deze schepen zijn 
opgegraven, geconserveerd en nu 
tentoongesteld in het binnen museum.  

In het buitenmuseum liggen replica’s die ook 
ter plekke worden gebouwd op de manier van 
de Vikingen. 

 
Bomen splijten m.b.v. wiggen 
 
Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud en 
je kunt onder leiding van een Viking op een 
echt Vikingschip meevaren.  

 

 

Met Ribe, Oslo en Roskilde hebben we 
belangrijke Vikingcentra bezocht; de omgeving 
van Stockholm is nu toch weer wat hoger op 
het wensenlijstje gekomen. Voor wie naar het 
Noorden vaart is het boek van Price een must, 
maar ook voor wie thuisblijft een eyeopener. 
Leuk voor de Kerstvakantie of ter voorbereiding 
van jouw reis naar Vikingland. 

We hebben niet alleen Vikingverhalen maar al 
onze belevenissen hebben we opgetekend in 
e-mails. Ben je hierin geïnteresseerd stuur ons 
dan een mailtje en je krijgt alle verhalen 
toegestuurd: huisvis@gmail.com. 

Marga Visser en Jan Huisman - SY Swing 
OC 331 

 
ANKERROL ZELF MAKEN 
 
In Scandinavië heeft bijna elk schip een ankerrol 
(voor het achteranker, bij aanmeren aan de rots 
of in havens); regelmatig zelfs twee (voor en 
achter).  
Wij hebben voor het tweede anker (voor 
droogvallen en ankeren op stroom) al jaren een 
loodverzwaarde lijn met enkele meters ketting 
ervoor.  
Zo’n rol leek mij veel handiger; ook bruikbaar als 
sleeplijn. 25 meter lijkt mij te kort en een 50 
meter exemplaar is nogal prijzig. Bovendien: Met 
wat restjes watervast triplex, busjes van messing- 
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en kunststofbuis, en een handvol ijzerwaren 
maak je zoiets zelf “voor weinig”. En dat is ook 
nog eens leuk. Natuurlijk kun je in plaats van 
hout ook kunststof of rvs nemen, en dan kun je 
de rol permanent buiten laten.  
 
Ik zag twee constructiemogelijkheden:  
1. De as zit vast op de preekstoel en de haspel 
met band draait daaromheen.  
2. De haspel zit vast op de preekstoel en de as 
met band draait in de haspel.  
Beide zijn te koop in verschillende uitvoeringen. 
Ik koos voor systeem 2.  
Wel heb ik een centraal asgat geboord (eigenlijk 
overbodig) omdat dat handig is met het mooi 
afdraaien/schuren van de as in de 
kolomboormachine (draaibank niet nodig) en dat 
gat kun je ook gebruiken om de rol onder dek op 
een bout met een vleugelmoer vast te zetten. 
De gaten in de zijkant maken het mogelijk om te 
zien hoeveel band is uitgelopen. Daarvoor kun je 
ook merkjes op de haspel aanbrengen; of op de 
webbing zelf en eventueel de gaten weglaten. 
Minder zaagwerk maar ook minder 
ventilatie…natte webbing moet wel kunnen 
drogen.  
Ik vond plastic 25mm buisklemmen waarmee ik 
de rol snel en stevig op diverse plekken op de 
hekstoel kan klikken. Niet in gebruik ligt de rol 
onder dek, en zit dus niet in de weg. 
 

 
 
De slinger (van een restje multiplex) is uiteraard 

afneembaar. Aan begin en eind van de webbing 
heeft de zeilmaker lussen gestikt. Er zijn formules 
om tot precies de juiste stikselsterkte te komen, 
maar gewoon vaak heen en weer gaan over een 
niet te kort stukje, dan is het al gauw genoeg zei 
hij. (Heb ik gecheckt en dat klopte) 
 

 
 
En dit zijn de onderdelen. De as is gemaakt van 
de op elkaar gelijmde rondjes uit de zijkanten 
(met nog wat extra uit de hoekrestjes. Het 
webbing band kocht ik op een 100 meterrol op 
internet (bij Metaltis). De helft daarvan wilde de 
buurman in de haven graag overnemen. 
 



  
 
   

   Pagina 38                           Après Voile   Magazine december 2023 
    

 

 

 
De kosten waren 62 euro voor 50m webbing 
(35mm breed, 3750 kg breeksterkte) en 
ongeveer hetzelfde bedrag voor ijzerwaren en lak 
etc. Met het rode touwtje zit de beginlus op de as 
vast zodat zonodig de hele webbing snel van de 
haspel af te halen is.  
N.B. deze haspels (ook die in de handel 
verkrijgbaar zijn) zijn nooit geschikt om krachten 
op te vangen, maar alleen om de band makkelijk 
uit- en op- te rollen en op te bergen. 
 
Jan Huisman - SY Swing OC 331 
 

WELKOM NIEUWE LEDEN 
Op dit moment hebben we 108 leden in de 
vereniging en daar zijn we super trots op. We 
verwelkomen in het bijzonder; Jos Lammerts, 
Roland Slagter, Dickie Rensen, Erwin de Leeuw, 
Raymond Senden, Francis Weijers-jak, Fabian 
Hegner, Martin Vooijs, Henriette Bots, Gertjan 

Schutten, Guido Duppen, Hans van Laar, Floris 
Hout, hun schepen en haar bemanning. We 
kijken uit naar jullie in persoon te verwelkomen 
op een van de komende activiteiten in 2024. 

Natuurlijk willen we met de Beneteau Club 
Nederland blijven groeien en hopen dan ook dat 
al onze leden, iedere bemanning van andere 
Beneteau schepen aanspreken en op onze club 
attenderen. Op naar de 150 leden! 

Hieronder al een bijdrage van ons nieuwe lid 
Erwin de Leeuw. 

Het Bestuur 

 

REFIT VAN EEN OCEANIS 62 
Op het moment ben ik bezig om de mast van 
mijn 62 ft Beneteau uit 1995 een opknapbeurt te 
geven. Ik heb de luxe dat mijn boot bij de 
Oostvaarders op steenworp afstand van ons 
woonschip ligt in centrum Amsterdam Oost. Dat 
maakt het een stuk makkelijker om het schip een 
refit te geven. Zeker omdat ik zoveel mogelijk zelf 
wil doen om kosten te besparen.  

Inmiddels: 
- is het teakdeck vervangen.  
-De Perkins M135 motor voor 50% rebuild.  
-Alle luiken aan dek.  
-Bank in de salon dieper gemaakt.  
-Alle Lewmar ramen voorzien van nieuw glas.  
 
Terug bij de mast.  
De giek wil ik vervangen voor een rolsysteem in 
de giek. Ik ben in zee gegaan met Mainfurl voor 
de nieuwe giek.  
Om de kosten weer wat te sparen ben ik op het 
moment bezig om de mast een opknapbeurt te 
geven. Die is nu wit maar die gaat blauwgrijs 
worden RAL 7031. Ik hoop dat metallic zou 
kunnen. Verder alle lijnen elektra en verlichting 
vervangen. Omdat het nat en koud is heb ik een 
tent om de mast gebouwd. Dit doe ik in drie 
etappes omdat de mast een lengte heeft 25,5 
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meter. Ik hoop dat het goed komt met het 
verfsysteem te spuiten omdat het nu nogal koud 
en nat is.  

Hieronder wat foto’s voor een impressie.  

Erwin de Leeuw - Whisper Oc 62 
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(Sh)it happens:  

TOUCH OF DESTINY in Schotland 
Na een drukke tijd is het vakantie. De laatste 
zorg- en regelpuntjes en averij van de storm Poly 
worden weggewerkt. Nog even olie, koelvloeistof, 
buurman gedag zeggen en de trossen kunnen 
los: op naar Peterhead Schotland. 

Het is vrijdag 7 juli om 12:00. Optimistisch hijsen 
we de zeilen om die na een klein uurtje weer weg 
te halen wegens gebrek aan wind. Rustig 
motoren we naar Den Helder om nog diesel te 
tanken en wat te eten bij de KIM (Koninklijk 
Instituut voor de Marine). Daarna is het prima om 
het tij en het weergaatje te benutten.  

Tanken gaat lekker snel met hulp van de 
havenmeester maar de KIM is om onduidelijke 
reden gesloten voor NIET marine. Grr, dit heeft 
nog een vervolg. We gaan dus direct door en om 
18:00 varen we het Marsdiep af richting de 
Helsdeur. Het is strak blauw, zeg maar marine 
kleur, en de beloofde wind komt ook door. Hup 
gennaker erop, ondanks het traditionele lichte 
verzet van Adèle. We zeilen prachtig de avond in. 
Dan: op de marifoon worden we opgeroepen met 
de opdracht Oost te sturen want er blijkt een 
Belgisch marineschip persé voor de Nederlandse 
kust te willen oefenen. Ze zijn nog ongeduldig 
ook en hebben er weinig begrip voor dat het 
weghalen van de gennaker tijd kost. Een Rus die 
ook zijn koers moet verleggen vraagt ook door 
over hoever en zo, maar die krijgt ook geen 
antwoord. Afijn, we duiken de shipping lanes in 
want dáár zullen ze toch wel niet gaan schieten? 
Dat blijkt afdoende. De gennaker laten we maar 
voor wat het is, het wordt donker en we lopen nu 
met meer wind op de genua bijna net zo hard.  

Een mooie nacht? 

Een heerlijke maaltijdsalade. Onze eerste 
wachten lopen we 4 uur op en af. Het is druk, 
veel boorplatforms waar we vriendelijk gevraagd 
worden of we de 500 meter clearance regel wel 
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kennen. Die kennen we natuurlijk wel en gaan 
die ook netjes toepassen.  

De wind zet lekker door en we zeilen tussen 8 en 
9 knopen de door qtVlm (navigatie software) 
berekende snelste route volgens ons polair en de 
geldende grib file. Twee dagen en vier uur wordt 
beloofd. Maar ja 100% polair 😂 we zijn zwaar en 
niet in een wedstrijd.  

De volle maan en de niet echt ondergaande zon 
maken dat het slechts iets minder licht is dan 
overdag. De zeevonk doet een poging bij te 
dragen.  

Het is droog NO4 tot 5 tot we ter hoogte van 
Schotland (en de hondenwacht voor Henri 
natuurlijk) neerslag krijgen. Het gaat erbij. 

 
Zitten we nog goed? 
 
Bezoek op zee 

Twee duiven cirkelen om de boot en nestelen 
zich op de dan nog schone buiskap. Adè besluit 
dat ze mogen blijven. Zelfs een totaal zinloze 
maar zorgvuldige gijp, en weer terug, halen de 
duiven niet uit hun stoïcijnse houding. Eerste rif 
gezet, gek is dat we nog 100nm te gaan hebben 
en voor je gevoel ben je er bijna.  

En wat denk je? 05:00 duif #3 op een zaling, het 
lijkt hier wel een duiventil, en waarom heet het 
hier Devils Hole, zou het er verband mee 
houden? Om 06:00 word ik afgelost en doe een 
dutje aan dek. 7:00 duif  #4 is aan boord.  

De wind zakt in en de snelheid gaat er flink uit en 
de beloofde windshift komt er dus echt aan. Wel 
2 makrelen schoongemaakt en in de koelkast. Na 
een uurtje gijpen we en sturen recht op het doel 
af.  

Ik word de duiven en vooral hun uitwerpselen zat 
en jaag ze de zee op. 3 gaan inderdaad maar nr 
4 is echt te moe stort in zee en mag uiteindelijk 
blijven. Die beesten lijken wel incontinent. De 
gennaker kan er weer op en de snelheid neemt 
weer flink toe. Na 4 uur en intussen met 15kn 
over dek wordt het te gek en mag de genua de 
laatste mijlen eraan trekken.  

We krijgen toestemming om Peterheadbay in te 
varen en krijgen een globale uitleg waar we 
mogen liggen. Veel handen helpen met onze 
lijntjes en we liggen vast. QtVlm had gelijk. Twee 
leffes later duiken we na 2 nachten eindelijk weer 
gezellig samen de kooi in en vallen in een diepe 
slaap.  
 
Sightseeing 
 
Na wat administratie bij het havenkantoor waar 
we het uiteindelijk met de havenmeester eens 
werden over het aantal bij te betalen nachten tot 
ons vertrek met de bus op weg naar Cruden Bay. 
Zoals iedereen wel weet de plek waar Bram 
Stoker 12 jaar achtereen op vakantie ging met 
zijn gezin. (Voor hen die de klassiekers niet 
allemaal paraat hebben, de auteur van Dracula.)  
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Vanaf daar een prachtige wandeling door bos en 
land naar het kasteel. Een bijzondere ruïne is er 
nog van over en wat opvalt zijn de grote ramen, 
dacht toch niet gebruikelijk voor die tijd en het 
doel van een kasteel.  

Een nieuwe dag en een druk programma: naar 
de oudste vuurtoren van Schotland in 
Fraserburgh en vervolgens naar Fyvie Castle. 
Om 8:30 moeten we naar de bushalte…. 4 
bushaltes en 1,5 uur later halen we dat 
programma niet. We zitten in de bus naar 
Aberdeen. De miezerregen wordt afgewisseld 
met een lekkere bui maar we zitten hoog en 
droog voorin de dubbeldekker bus. Dan nog een 
paar uur met een andere bus richting Banff (waar 
we morgen langs varen) en we stappen uit bij 
Fyvie en een paar uur later leren we de hele 
geschiedenis, inclusief de verborgen en voor 
altijd gesloten kamer met bijbehorend spook, The 
Green Lady, die verhongerd werd door haar man 
omdat ze hem geen zoon kon of wilde schenken 
wat dan weer slecht voor het familiekapitaal was. 
Lekker gegeten op de terugweg die net zo lang 
en nat was als de heen weg.  

14 juli een mooie zeiltocht naar Inverness. 
Onderweg bij een zeiljacht gebleven die 
motorproblemen had wat later twee heerlijke 
flessen wijn en veel dank opleverde. De 
havenmeester eens gevraagd wat er te doen is 
en… met de neus in de boter vallen want de 
Highlandgames are on! Super fanatieke aanhang 
moedigt potige mannen aan die met stenen en 
boomstammen smijten en natuurlijk in de 
gietende regen. Hele dag genoten. 

 

 

Loch Ness 

Na de stad bezichtigd te hebben en de 
reserveringen voor de sluizen naar Loch Ness 
geregeld te hebben, die kant opgevaren. Veel 
ondiepe sluisjes achter elkaar waar het de 
bedoeling is je schip te verhalen tussen de 
sluizen.  
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Veel gedoe voor weinig verval en in je eentje 12 
ton verhalen is niet zo praktisch voor ons. 

Bij kasteel Urquhart komen dochter Femke en 
haar vriend Luc aan met de auto en komen aan 
boord middels de rubberboot en peddelen (slang 
van de benzinetank moet toch ergens zijn?!?). 
Hun auto dient als hun vervoermiddel naar de 
havens die we gezamenlijk bezoeken. 
Supergezellig! Fort Augustus is de moeite 
waarde en is ons keerpunt want we hebben niet 
de tijd om een heel rondje Engeland te doen. 
Femke en Luc rijden terug richting Nederland. 

 
Loch Ness, ons keerpunt 
 
Terug over Inverness met een overnachting, 
komen we diezelfde boot daar weer tegen en hun 
motor was intussen gerepareerd. Wij varen naar 
Edinburgh. Edinburgh is geweldig. Prachtige stad 
met leven en historie. Het kasteel vooral militair 
en met paarden.  

 
In Edinburgh met een prachtige kathedraal 
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Er zitten vóór én nadelen aan het Nederlandse 
opruimen, het verkrot niet maar vernietigt wel de 
historie. Van in onbruik geraakte pieren tot 
kastelen, als je dat kunt accepteren zie je 
schoonheid en grootsheid in historie.  

Dolfijnen in de Firth of Forth (Firth of Fifth 
volgens Genesis), prachtige vuurtorens waar 
geen enkele aandacht voor is hier, parrotdivers 
(Puffins) en lobsterpots. En nog veel meer 
kastelen, zoals Alnwick bekend van Harry Potter 
en ruïnes.  

 
Alnwick Castle. Die nep poortwachters zijn 
origineel 
 
Erfgoed, natuur en (sh)it happens 

Een prachtige tocht naar Holy Island eindigt 
voortijdig met een lijn in de schroef tijdens het 
weghalen van de zeilen en dus voor anker op 
een onhandige plek… mooi gesprek met de 
kustwacht en vroeg gewekt door de eigenaar van 
het visgerei die het wel terug wilde hebben. No 
worries mate, an other boat of mine will come 
and sort things out. Duiker springt in droogpak, 
met mini flesje en snijdt de boel los, is een half 

uurtje later weer vertrokken. Op mijn 
verontschuldiging volgt “it happens” geen kosten 
geen gedoe. Uit dank willen we wat krab kopen 
van deze visser, dat bleek uiteindelijk alleen 
mogelijk op het Postkantoor, waarvan de 
openingstijden afhangen van het tij, echt waar!! 
Dan maar weer een kasteel. 

Lindisfarne Castle, werd gekocht als buitenverblijf 
en opgeknapt. Er speelt een cello compositie met 
het verhaal van de zeehonden die de catastrofe 
van de mens op het milieu uithuilt, net als de 
wolken de hele dag. Zo arm hier dat mensen 

 
Lindisfarne Priory, ruïne op Holy Island uit de 8e 
eeuw 
 

wonen in omgekeerde oude haringboten. Roeien 
in een zodiac tegen het tij in is niet te doen en ‘t 
ding dragen tot boven hoogwater niveau is 
zwaar. Allemaal prachtig, hoewel broccolisoep?? 
Te veel te vertellen, we hebben alle tijd en toch is 
het vol. Volgens mij zijn we toe aan volgende 
stappen. Laatste stop naar Amble, waar ze een 
heerlijke Fruit du Mare een Fishplate noemen en 
alleen rode diesel hebben.  
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Terugschommelen 

Bijna de hele tank nodig gehad voor de 
terugtocht want de voorspelde wind was minder 
en pal van achteren. Een vervelende zee en 
geen druk in het zeil, bijna de hele weg.  

Wat een mooie maand zijn we weggeweest, 
geen averij en veel plezier, genoeg 
zonnepanelen en accu’s om in onze behoefte te 
voorzien en heel veel gezien, gewandeld en 
gelachen. We zijn toe aan langere tochten. 

 

Henri van Blerk en Adèle – SY A Touch of 
Destiny - Oc 46 

 

EEN AANGEPAST PLAN 
In 2022 vertrokken we met onze Footprint, een 
Jeanneau Sun Odyssey 440 naar het zuiden. 
Een jaar sabbatical van het werk kon worden 
verdeeld over een aantal jaren en zo hadden we 
in de zomer 2022 3,5 maand de tijd om naar het 
zuiden af te zakken. We gaven in Polarsteps 
onze reis de titel “zover we komen”. Fijn om je 
zelf geen druk op te leggen en de tijd te hebben 
om, waar je maar wilt, de omgeving te 
verkennen. We hebben dan ook flinke afstanden 
gewandeld en gefietst met onze elektrische 
vouwfietsjes. 

Het was de eerste keer zeilen op de Atlantische 
Oceaan en natuurlijk best spannend, maar het 
rekening houden met de grote getijdenverschillen 
en drempels bij een aantal havens viel ons 
eigenlijk wel mee. Natuurlijk kun je niet op elk 
moment van de dag de trossen losgooien, maar 
dat had ook wel weer zijn charme. Ook moesten 
we rekening houden met onze diepstekende kiel 
(2,30 m.) en selecteerden aan de hand van de 
Reeds de havens daarop. 

 

De havens/moorings die we hebben aangedaan 
na ons vertrek uit Lelystad waren:  

Stavoren, Den Oever, Den Helder, IJmuiden, 
Scheveningen, Vlissingen, Oostende, Duinkerke, 
Calais, Boulogne sur Mer, Dieppe, Le Havre, 
Ouistreham, Cherbourg, Alderney, Sint Peter 
Port (Guernsey), Saint Helier (Jersey), Saint 
Malo, Saint Quay Portrieux, Port Blanc, 
Lézardrieux, Paimpol, Trebeurden, Roscoff, 
L’Aber Wrac’h, Ile d’Ouessant, Camaret, Loctudy, 
Port Louis, Port Haliguen, Kerners/Golfe du 
Morbihan, Pornichet, Ile d’Yeu, Les Sables 
d’Olonne, Saint Martin de Ré, Ile d’Aix en 
Rochefort. Stuk voor stuk plaatsen die het 
bezichtigen waard waren; vanwege de natuur of 
het stadje zelf. Zeer uiteenlopend.  
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Onderweg op zee: leuk gezelschap 
 

Indrukwekkend waren de D-Day stranden en de 
betreffende musea. Vriendelijke mensen, mooie 
gesprekken, onverwachte ontmoetingen en soms 
vielen we met onze neus in de boter en was er 
een feest. 
In Rochefort hebben we de boot voor de winter in 
het water achtergelaten met het idee om in 2023 
met de boot verder naar het zuiden af te zakken.  
De haven van Rochefort ligt op ca. 1 uur varen in 
de 381 km. lange rivier La Charente en heeft een 
drempel, waardoor er normaliter 2 keer op een 
dag toegang is tot de haven, maar vanwege het 
getijde soms ook maar 1 keer of zelfs helemaal 
niet. Hoewel het natuurlijk erg spannend is om je 
boot zo achter te laten, gaf de beperkte 
toegankelijkheid van de haven ons een veilig 
gevoel. Dat er vanuit Rochefort ’s avonds een 
Flixbus naar Nederland vertrekt was een prettige 
bijkomstigheid. 
 
Nog steeds enthousiast van de geweldige tijd op 
de boot zijn we terug in Nederland nog eens flink 
aan het rekenen geslagen. We hebben toen het 

besluit genomen om in plaats van de sabbatical 
vervroegd met pensioen te gaan, zodat we echt 
alle tijd van de wereld hebben om lange tijd op de 
boot te zijn. Om alles daarvoor te regelen 
(verkopen van ons huis en een kleiner huis 
aankopen) werd besloten om in 2023 terug naar 
Nederland te varen. Het terugvaren naar 
Nederland was een stuk minder plezierig. In 
eerste instantie hadden we lange tijd te maken 
met harde noordenwind. Ook de 
weersverwachting viel keer op keer anders uit; 
aanzienlijk meer knopen wind dan verwacht. 
Vervolgens hadden we een tijdlang weinig tot 
geen wind of mist. 
Dat we veelal in dezelfde havens van 2022 
aanlegden was qua tochtvoorbereiding wel 
makkelijk uiteraard, maar haalde ook een stukje 
avontuur uit onze reis. We daagden onszelf 
daarom uit een aantal nieuwe havens te 
bezoeken of andere routes te wandelen/fietsen 
bij de bekende havens. Al met al natuurlijk nog 
steeds een mooie tijd. nmiddels hebben we 
overeenstemming met de kopers van ons huis en 
hebben we een ander huis (zonder 
tuinonderhoud) aangekocht. De aankoop van een 
catamaran (waar ook nog een tijdje sprake van 
was) is van de baan. We bouwen nu een 
wasmachine in de Footprint in. 
 
Alles is erop gericht om van de zomer opnieuw 
naar het zuiden te gaan. Waarschijnlijk via Zuid-
Engeland, zodat er ook daar door ons weer wat 
te ontdekken valt.  
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Een zandstrand met prachtige rotsen 
 
Ook nu hebben we geen vastomlijnd plan. Gaan 
we naar de Med of toch naar de Carieb? Dat 
beslissen we gaande de reis, ook wanneer we 
weer even naar Nederland voor familie- en 
vriendenbezoek zullen gaan. 
Mooie plannen en we hebben er zin in! 
 

 

Perry en Ria van den Blink - Footprint 
Jeanneau Sun Odessey440 

VAN ROMMELHOK  
NAAR LADENBLOK 
 
In onze Oceanis 331 heb ik een ladenblok 
gemaakt. Wij kunnen nu heel makkelijk allerlei 
veelgebruikte spullen, zoals kruidenpotjes en 
keukenmessen etc. pakken en weer opbergen. 
Bovendien wordt de ruimte efficiënter benut. 
 

 
 
Dit is het rommelhok in kwestie. De legplank is 
groot genoeg om frontjes van te maken. 
Daardoor past het qua kleur en tekening perfect 
in de omgeving. De onderdorpel (staat hier los) 
kan wat lager, waardoor de laden wat hoger 
kunnen zijn. Bovenin zou je ook nog wat kunnen 
winnen, maar dat vind ik niet mooi. Je kunt niet 
zonder onderdorpel i.v.m. de scharnieren van de 
koelkast. 
 

 
 
Dit zijn dan de 4 frontjes met de “bovendorpel”.  



  
 
   

   Pagina 53                           Après Voile   Magazine december 2023 
    

 

 

Met correctiestiften of kleurlak de beschadigingen 
en de zaagsnedes bijwerken en daarna spuiten 
met hoogglans transparante lak. 
 

 
 
Achter de frontjes multiplex lades. Die kunnen 
zoals je ziet helemaal naar buiten door de lange 
mechanieken. 
 

 
 
Ook omdat er linksboven een polyester bult zit 
wordt deze zijkant tegen twee verticale latjes 
geschroefd. Rechts komen de mechanieken 
tegen het bestaande schot. De afstandsblokjes 

tussen de mechanieken zorgen ervoor dat de 
hoogten links en rechts precies hetzelfde zijn. 
  

 
 
De rechterkant. 
 

 
 
In de werkplaats een tijdelijke rechterkant 
gebruiken. 
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En zo is het helemaal af! 

 

Keurig toch? Heel erg praktisch. Ook in zwaar 
weer blijven de zelfsluitende lades gesloten 
 
Jan Huisman - SY Swing Oc 331 

 

VAN DE REDACTIE 
 
Zeilen leer je vooral door het te doen, maar ook 
door er over te praten en te lezen. Door al die 
verhalen deel je in dromen en doelen, problemen 
en oplossingen. In deze AV hebben we weer een 
waaier van ervaringen en projecten met jullie 
kunnen delen. Dank aan iedereen die hieraan 
een bijdrage heeft geleverd. We stellen hier 
meteen daarbij de vraag wat jij, lezer, nog hebt te 
vertellen waar je trots op bent, waar een ander 
iets aan zou kunnen hebben, of wat je gewoon 
kwijt wilt. We lezen het graag in de volgende AV 
die kort voor de zomer van 2024 verschijnt!  
 

Voor nu wensen we je fijne feestdagen, en een 
prachtig nieuw zeiljaar.  
 
Marga Visser & Jan Huisman - Redactie Après 
Voile 

VOOR IN DE AGENDA 

20-jan Nieuwjaarsreceptie 

februari Winterevenement 

23-mrt ALV 

26  t/m 28-
apr Koningstocht 

20 t/m 22 
sept Afsluitingstocht 

COLOFON 

Bestuur    

Voorzitter - Evert Jochemsen 

Secretaris - Marius Kaptein 
Penningmeester - Hans de Wilde 

Bestuursleden - Sandra van Vliet en 
Vincent van der Linden 

Correspondentie: 
secretaris@beneteauclub.nl 

Redactie    

Jan Huisman en Marga Visser 

apresvoile@beneteauclub.nl 

 

We zijn ook te vinden op  

 
 
 

@BenclubNed 

 Beneteau Club Nederland 

 
www.beneteauclub.nl 
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