
Après Voile 

 

Magazine 

Cluborgaan van Beneteau Club Nederland                	 22ste jrg. nr. 1     mei 2023 

	

IN DIT NUMMER 

 

Uit de bestuurshut      1 

Van de redactie      2 

Naar de hal van de bergkoning    2   

Marius       8 

Reparatie kielmidzwaard 331    9 

Nieuwjaarsreceptie en fotowedstrijd 11 

Van lood naar lithium   13 

 

Dwars door Zweden   18 

Stuurautomaat en hippe lijnen  19 

Het plannen van een reis   21 

Koningstocht  met donuts   24 

 

Agenda en colofon    26 

 

UIT DE BESTUURSHUT 

 

Inmiddels is het medio april 2023. De meeste 

boten zullen weer te water gelaten en/of zeilklaar 

gemaakt zijn; klaar voor het nieuwe seizoen 2023. 

Ik vernam tijdens de diverse evenementen 

allemaal plannen: Van het oversteken van de 

grote plas, het maken van die al veel te lang 

uitgestelde wereldreis, het onder de knie krijgen 

van het varen en navigeren op zee tot het oefenen 

met de boot op de Grevelingen (geldt voor mijn 

persoontje). Het is altijd weer interessant om te 

horen wat er onder de leden leeft en wat hun 

ambities en nog te realiseren dromen zijn. 

 

Wij, als bestuur, zijn in 2023 (al zeg ik het zelf) 

voortvarend aan de slag gegaan. We hebben een 

goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in 

Dordrecht, het winterevenement in Huizen en de 

Algemene ledenvergadering (ALV) in Almere 

alweer achter de rug en liggen op (vaar)schema 

voor de verder te organiseren evenementen in 

2023. Het bestuur doet zijn uiterste best om 

interessante activiteiten en presentaties te 

organiseren en houdt zich uiteraard altijd 

aanbevolen voor suggesties/tips door de leden 

voor andere/nieuwe activiteiten en presentaties. 

De Koningstocht 2023 gaat alweer over een week 

van start. Ik zal zélf een dag deelnemen als 

opstapper en ga graag ervaren hoe onze 

deelnemende schepen het IJsselmeer onveilig 

gaan maken.  

 

Zoals wellicht al bekend is, zijn op de ALV een 

tweetal bestuursleden afgetreden. Arjen Weber als 

secretaris en Henry van Blerk als algemeen 

bestuurslid die ook de evenementen organiseerde. 

Op diezelfde ALV hebben zich (gelukkig!) ook 

weer nieuwe kandidaten gemeld, zodat de 

continuïteit van onze mooie vereniging weer 

gewaarborgd is.  
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Als secretaris is aangetreden Marius Kaptein en 
als algemene bestuursleden Vincent van der 
Linden en Brian Kosta. Deze laatste neemt o.a. 
de evenementen onder zijn hoede.  
 

Hans de Wilde - penningmeester, 20 april 2023  
 

VAN DE REDACTIE  

Ook de redactie was aanwezig bij de ALV die 
gehouden werd in het Palaver van het 
Regattacenter in Muiderzand. 

Omdat de voorzitter, Evert Jochemsen, ziek was 
heeft Arjen Weber, nog net zittend secretaris, de 
vergadering voorgezeten. Maar na het aftreden 
van Arjen en Henri, was bij de benoeming van de 
nieuwe bestuursleden Hans de Wilde, tijdelijk 
voorzitter. Hij bedankte uiteraard zowel Arjen als 
Henri voor hun geweldige inzet voor onze 
vereniging.  
 

 
Evert had wel een dankwoord geschreven dat 

door Hans wordt voorgelezen. 

 
Van de nieuwe bestuursleden treft u in de 
komende pagina’s een bijdrage aan. 
 
Aansluitend aan de ALV gaf Harry Klieverik een 
zeer interessante presentatie naar aanleiding van 
zijn boek Baltische lichten. 
 

 

 

Harry is een gepassioneerd verteller die als 

solozeiler vaak naar de Oostzee is gevaren. 

Op alle reizen kwam hij vuurtorens tegen. In 

zijn boek volgt hij het spoor van de 

eeuwenoude vuurtorens, van het Paard en 

de Brandaris via Kaap Skagen naar de 

vuurtorens van Gdansk, Riga en Helsinki. De 

oude lichten leiden naar andere werelden. 

Het zijn een soort tijdmachines. Als je je 

verdiept in de geschiedenis van deze torens, 

zoals Harry deed, dan komt er een geweldige 

maritieme geschiedenis aan het licht. 

 

Deze middag werd afgesloten met een 

gezellige en uitstekend verzorgde maaltijd. 

 

Marga Visser en Jan Huisman 

 

IN 2022:  

NAAR DE HAL VAN DE 

BERGKONING - DE HIGHLIGHTS 

Het grote aftellen is begonnen! We zitten nu 
precies een maand voor de geplande 
vertrekdatum voor onze reis naar de hal van de 
Bergkoning. Voor de lezers onder ons die 
vroeger op school goed hebben opgelet is het 
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natuurlijk gelijk duidelijk welke koers ons bootje 
gaat varen en voor de anderen blijft het nog even 
afwachten. De voorbereidingen zijn al in een 
vergevorderd stadium en, in tegenstelling tot 
vorig jaar rond deze tijd, is de Vela nu al zo goed 
als vaarklaar. Eigenlijk wilden we ook nog nieuwe 
navigatieapparatuur inbouwen maar door 
productieproblemen gaat dat waarschijnlijk niet 
lukken. Maar 2 weken voor vertrek is het spul 
toch binnen en 2 dagen voor vertrek is het 
allemaal ingebouwd en werkt alles in één keer 
goed. 
 
Naar Helgoland 19 mei 

 

Als we op 19 mei losmaken is er helaas geen 
wind maar het tij loopt gunstig en op de motor 
komt Terschelling snel dichterbij. Als we in het 
Schuitengat de stroom tegen krijgen, stopt onze 
stuurautomaat ermee. In de haven maar eens 
uitzoeken wat er aan de hand is. 
Er is een weergat en we varen laat in de middag 
door naar Helgoland. De stuurautomaat hebben 
we niet meer aan de praat gekregen en we 
moeten 120 mijl of ruim 20 uur zelf sturen.  
De nacht is helder en we genieten volop van een 
mooie sterrenhemel. Onderweg komen we 
nauwelijks andere schepen tegen en al helemaal 
geen vissersschepen zonder AIS die je het 
navigeren lastig maken. Na een goede nachtrust 
beleven we een mooie zonnige dag op het eiland 
waarbij we natuurlijk ook weer naar de kliffen 
gaan om van de vele vogels te genieten. De 
zeealken zitten al op de nesten en ook de Jan 
van genten zijn druk aan het baltsen en nestelen. 
 

 
 
 

Hallig Hooge, 30 mei 

 

Het is inmiddels maandag 30 mei en Hallig 
Hooge is misschien wel de mooiste van alle 
Halligen en na een paar dagen verwaait op Föhr 
leek deze Hallig een prima plan voor 2 dagen 
genieten. Volgens de havenmeester konden we 
met onze 1,65m diepgang 1u voor hoogwater 
binnenlopen. Zogezegd zo gedaan, de 
havenmeester wachtte ons al op en was zeer 
behulpzaam bij het afmeren aan de vaste steiger 
waar we volgens hem in het zachte slik zouden 
wegzakken. Tot zover ging alles goed. Het water 
liep weg en we zaten vast in de grond. Echter wel 
op een smalle richel en de boot begon scheef 
weg te zakken. De afstand naar het steiger was 
inmiddels zo groot geworden dat we niet meer 
van de boot af konden. Gelukkig kwam er nog 
iemand langs die ons kon helpen met het zetten 
van extra landvasten en de grootzeilval die vanaf 
de masttop wat stabiliteit bracht. Maar het kwaad 
was al geschied en daar liggen we dan, te 
wachten op opkomend water. Hier blijven liggen 
was geen optie en met hoogwater, rond 3u in de 
nacht, willen we verkassen naar het enige plekje 
waarvan we dachten dat we daar recht zouden 
blijven liggen. Helaas was het daar net niet diep 
genoeg en zo verlaten we de haven en ankeren 
we buitenop. Om 5u is het licht genoeg om de 
betonning te zien en gaan we anker op en 
onderweg naar List auf Sylt. De moraal van het 
verhaal is dat je zeker naar Hallig Hooge moet, 
maar dan niet met een diep stekend jacht. 
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Lyst auf Sylt, 31 mei 

Weer is er weinig wind en we motoren ruim 
50mijl naar List auf Sylt. Dit is een piepklein 
haventje met misschien 6 ligplaatsen voor gasten 
maar ook hier is het rustig en we vinden een 
mooi plekje waar we met de kop op de, weinige 
maar koude, wind liggen. We hebben inmiddels 
ontdekt dat het probleem met de stuurautomaat 
niet in de nieuwe apparatuur maar in de versleten 
koolborstels van de stuurpomp zit. Voordat we in 
Denemarken zijn doen we hier de laatste Duitse 
boodschappen en nog veel belangrijker bestellen 
we online nieuwe koolborstels voor de 
stuurautomaat die we per DHL naar de haven 
van Thyborøn laten sturen. Dat is een Deense 
haven waar we over een weekje beslist komen 
en waarmee Ilse telefonisch afspraken heeft 
gemaakt. (In haar beste Deens maar gelukkig 
sprak de havenmeester ook nog Engels.) 

Egersund, 11 juni 

De beloofde windsterkte klopt precies maar op 
het Skagerak krijgen we er wel een paar knopen 
bonus wind bij en daar hadden we niet zo op 
gerekend. Met windkracht 5 - 6 en veel hoge 
golven varen we de 135 mijlen naar onze eerste 
Noorse haven, Egersund. Vanwege het 

zeilcomfort hebben we de zeilen behoorlijk 
gereefd en doen we er wat langer over dan de 
geplande 20 tot 24u. 

Boven Thyborøn zien we enkele AIS-bakens op 
onze route die we, hoe we ook speuren, niet te 
zien krijgen. Later blijken dit bakens te zijn die de 
positie van visnetten markeren waarvan we wel 
de vlaggetjes zijn tegengekomen. Het is een 
lange tocht maar gelukkig wordt het niet donker 
en krijgen we onderweg nog wat gezelschap van 
een paar dolfijnen die rond en onder de boot aan 
het spelen zijn. Egersund komt dichterbij en we 
sturen naar een waypoint dat ergens tussen 
grote en kleinere eilandjes en rotspartijen 
verscholen ligt. Het is lastig om een goede 
inschatting te maken van de ingang van de fjord 
naar Egersund en we vertrouwen maar op onze 
kaarten. Natuurlijk komen we precies goed uit en 
zien de groene aanloopton. Even later varen we 
de haven binnen en vinden daar een prima 
plaatsje aan de steiger. Egersund is een mooi 
stadje met veel houten huizen. Houtbouw was in 
Noorwegen vroeger de norm maar dat is erg 
brandgevoelig en veel historie is dan ook door 
grote branden verloren gegaan. De oudste 
huizen in Egersund zijn van na de grote brand 
aan het einde van de 19e eeuw. 
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Bergen, 16 juni 

 

Vanuit Egersund willen we in een paar etappes 
verder naar Bergen want daar is de Hal van de 
Bergkoning. Via het mooie eilandengroepje 
Kvitsøy en Haugesund komen we, na een 
prachtige tocht door brede en smalle fjorden en 
vertakkingen, een paar minuten voor 
middernacht in Bergen aan. We liggen hier echt 
midden in de stad en in het bruisende nachtleven 
dat hier tot ruim na 2u doorgaat. In de kuip 
genieten we, onder genot van een biertje en 
wijntje, nog even na van de tocht en de 
activiteiten op de kade. Bergen is één van de 
hoofddoelen van onze reis en daar liggen we 
dan, met echt Bergens weer, regen, regen en 
nog eens regen. Bergen is één van de natste 
steden van Europa en dat weten we maar dat 
deert ons niet en houdt ons ook niet tegen de 
stad in te gaan.  
 

 
 
De hal van de Bergkoning 

 

De volgende dag is het weer opgeknapt en het 
bergtreintje brengt ons naar het zonovergoten 
Folkerestaurant dat hoog boven de stad ligt. We 
zijn er! En de notenbalk met de muziek ‘de hal 
van de Bergkoning’ uit Edvard Grieg’s ‘Peer Gynt 
suite’ staat nog steeds als deel van de balustrade 
bij het restaurant. 
Maar is de notenbalk nu echt uit de hal van de 
Bergkoning van Peer Gynt? Het blijft knagen en 
zelfs het personeel boven op de berg komt niet 
verder dan 'waarschijnlijk een oud volkslied' Na 

een paar weken neemt Arjen contact op met 
Reinhard Wind. Hij is een oude schoolvriend van 
de lagere school in Sittard en nu een 
facebookvriend van Arjen. Hij zit in de 
muziekwereld en na intensief zoeken en 
navragen komt hij tot de schokkende ontdekking 
dat we er naast zitten. Niets Peer Gynt maar de 
dominee Johan Nordahl Brun. Hij schreef rond 
1790 het lied Udsigter fra Ulriken. Ulriken is de 
berg naast Fløien die ook uitzicht over Bergen 
biedt. Jammer, nadat 35 jaar geleden dit idee 
ontstond, zijn we een illusie armer maar een 
ervaring rijker. 
 

 
 
Jørpeland en Preikestolen, 28 juni 

 

Veel is er in Jørpeland niet te zien maar het is de 
ideale uitvalsbasis voor onze tocht naar de 
Preikestolen. We reserveren online tickets voor 
de bus die ons naar het basiskamp brengt. 35 
Jaar geleden stapten we onderaan de berg uit bij 
een bushalte, gewoon een paal met bordje “Bus” 
erop en zonder hokje. Hoe anders is het nu... 
Onderweg krijg je mooie uitzichten en doorkijkjes 
te zien maar eenmaal op de Preikestolen zelf 
krijg je de hoofdprijs, wat is het daar geweldig 
mooi! 
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De volgende ochtend vertrekken we op tijd om nu 
zelf onder de Preikestolen te gaan kijken. Het 
plan is om 2 of 3 dagen de Lysefjord in te gaan 
en deze tot Lysebotn, helemaal aan het begin (of 
is het het einde) te gaan bekijken. Onderaan de 
Preikestolen stapt Arjen in het bijbootje om de 
Vela onder deze berg te kunnen fotograferen. 
 

 
 
Lillehavn en Lindesnes fyr, 12 juli 

 

Er wordt weer harde wind voorspeld en 
aangezien we niet verwaaid willen liggen gaan 
we nog dezelfde avond verder naar de volgende 
haven van waaruit we naar Lindesnes fyr willen. 
Dit is een vuurtoren met een geschiedenis want 
op 11 aug. 1941 bombardeerde Arjen’s oom 
Koos hier een schip en schoot met de 
boordmitrailleurs van zijn vliegtuig het licht van 
deze vuurtoren uit. We vinden op loopafstand het 
kleine haventje van Lillehavn. Hier is een 
gastensteigertje, groot genoeg voor 2 jachten en 
dan houdt het ook op. Maar het haventje is erg 
leuk en belangrijker nog, we liggen er beschut 
voor de harde wind die er nog steeds staat. We 
wandelen de volgende dag naar Lindesnes fyr 
wat inmiddels een museum is met een nog 

steeds (of weer) werkende vuurtoren. In de 
rotsen onder de vuurtoren zijn gangen en 
gewelven die in de oorlog door de Duitsers 
gebruikt zijn als waarnemingspost en 
luchtafweerstellingen. Nu is er een loodsen- en 
vuurtorens expositie ingericht. 

 
 
Mandal, 13 juli 

 

Als we van de vuurtoren terug op de boot zijn 
maken we deze vaarklaar en vertrekken we 
ondanks de harde wind die nu eind 6, begin 7 is 
naar Mandal. Onderweg begint de motor een raar 
slijpend geluid te maken en gaan we op het zeil 
verder. In smalle kronkelige geultjes en tussen 
eilandjes en rotsen door zeilen is best een 
spannende uitdaging maar het maakt het varen 
wel leuk en we komen zonder problemen in 
Mandal aan. Arjen verdenkt de lagers van de 
dynamo en bouwt deze uit. De lagers klinken 
inderdaad niet fris en we gaan op zoek naar een 
revisiebedrijfje dat de dynamo kan repareren. Dit 
is een kansloze missie maar gelukkig kan de 
Volkswagendealer een nieuwe dynamo bestellen. 
De volgende ochtend is deze er al. We wandelen 
nog maar eens een keer naar het industriegebied 
buiten de stad om de nieuwe dynamo op te 
halen. Arjen vermaakt zich daarna een paar uur 
met het inbouwen en heeft eer van zijn werk als 
er bij het starten van de motor, geen hinderlijke 
geluiden meer aanwezig zijn. We moeten nog 
even onze laatste Noorse kronen aan 
boodschappen stukslaan en liggen te wachten op 
een weergaatje waarin we het Skagerak kunnen 
oversteken naar Hanstholm in de kop van 
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Jylland. De eerste mogelijkheid lijkt zich 
maandag aan te dienen. 
 
Mariagerfjord, 30 juli 

 

Via Limfjord, die ons erg tegenviel, komen we in 
de Mariagerfjord. Hoe anders is de Mariagerfjord 
dan. Van een wijds Limfjord naar een smalle fjord 
tussen heuvels is een groot verschil. Je kunt de 
Mariagerfjord beschouwen als een geheime tip 
dit je niet moet missen. Het eerste deel van deze 
fjord is ondiep en de oevers zijn laag en het is 
zaak het smalle kronkelige geultje nauwkeurig te 
volgen. Dit gaat zo door tot Hadsund waar we 
even voor de brug moeten wachten op een 
opening. Vanaf hier wordt de fjord dieper en het 
landschap heuvelachtig. We vinden voorbij de 
brug een vrije ankerboei en blijven hieraan 
overnachten. Na ons ontbijt met de restanten van 
de rijsttafel van de vorige avond varen we door 
naar Hobro aan het einde van de fjord. Het 
haventje is klein en ondiep maar gelukkig vinden 
we een mooi plekje met uitzicht over de fjord. 
Vanuit Hobro maken we een leuke wandeling 
door het plaatsje en naar het Vikingmuseum en 
de oude Vikingvesting Fyrkat. Op de heenweg 
hadden we nog een paar mooie plekjes met een 
ankerboei gezien en de volgende ochtend 
vertrekken we naar zo’n boei die halverwege 
Mariager ligt. Jammer dat er een koude wind 
staat maar in de zon en achter de sprayhood is 
het hier best uit te houden. Van hieruit varen we 
de volgende ochtend in een half uurtje naar 
Mariager. Dit stadje wordt ook wel de Rozenstad 
genoemd maar de meeste rozen zijn helaas al 
uitgebloeid. Het stadje heeft een oude kern en 
het is best leuk hier doorheen te wandelen.  
 

 
 

Strande, 19 augustus 

 

Het toeval wil dat de Swing van Jan Huisman en 
Marga Visser en de Ricorrenza van Evert en 
Remmy Jochemsen ook op de terugweg naar 
Kiel zijn en we spreken met elkaar af de 
volgende dag naar Strande te gaan en elkaar 
daar dan te ontmoeten. Die dag is het weer wat 
onbestendig, het is grauw met af en toe wat 
druppeltjes miezer en vooral slecht zicht en 
vervelender nog, wéér geen wind. Wij komen als 
eerste in Strande aan en nadat we vastliggen 
zetten we snel 2 vrije boxen op rood zodat de 
Swing en de Ricorrenza ook van een ligplaats 
verzekerd zijn. Voor de Swing was dit prima maar 
de Ricorrenza blijkt net iets te breed voor de box 
maar kan gelukkig nog ergens in een hoekje 
kruipen. Het wordt een gezellige ontmoeting en 
onder het genot van een drankje en gezellig 
etentje in een grote strandstoel wordt het een 
gezellig samenzijn. We spreken af vanaf hier te 
proberen samen verder naar Nederland te gaan 
en de volgende dag het kanaal in te duiken en 
naar Rendsburg te gaan. 
 

 
 
 
Norderney, 25 augustus 

 

De weersvoorspellingen veranderen zo ongeveer 
met het uur en van onze plannen om nog even 
een afstekertje naar Hamburg te maken komt 
niets terecht en we gaan gelijk door naar 
Cuxhaven. Normaal blijven we hier altijd wel een 
aantal dagen liggen maar omdat er maar een 
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paar dagen gunstige wind staat om naar 
Norderney te komen hebben we nu maar één 
dag. We sluiten Cux af met een laatste BBQ en 
volgende ochtend, of eigenlijk is het nog nacht, 
om 03.00 uur, verlaten we in het pikkedonker de 
haven en varen aan de groene kant op de motor 
de Elbe af. Ondanks dat het een voordewindse 
koers is vinden we zeilen in het donker hier toch 
te riskant. Bij de eerste Elbeton, de Elbe 1, begint 
het ochtendgloren en gaan de zeilen omhoog en 
gaan we zeilend verder naar Norderney. Af en 
toe moet de motor ons een beetje helpen maar 
het is een heerlijke zeiltocht. Als we vlak bij 
Norderney zijn blijkt de motor van de Ricorrenza 
niet te willen starten en nemen we die voor het 
laatste stukje, tegen de stroom in, op sleep en 
komen zo in de haven aan. Later blijkt een lege 
startaccu het euvel te zijn van dit ongemak. De 
windvoorspelling blijkt te kloppen en we krijgen 3 
dagen harde wind en dus 4 volle dagen om van 
het eiland te genieten. Dat is beslist geen straf 
want er is hier best wel wat te zien. 
 
Lelystad, 5 september 

 

We kunnen nu echt niets meer verzinnen om 
verder te vertragen of te rekken en gaan de 
volgende ochtend, na het ontbijt, anker op en 
vertrekken voor de laatste mijlen naar onze 
thuishaven in Lelystad. Daar is onze box vrij en 
na ruim 3½ maand laten we de boot achter en 
worden we door Joris en Jennifer opgehaald en 
gaan we naar huis. (Hoe zou de tuin er bijstaan, 
is het aquarium helemaal volgegroeid en is het in 
ons straatje erg veranderd?)  
Onze reis in cijfers: 

- We waren 16 weken onderweg 
- hebben in die tijd 1890nm (3500km) 

afgelegd 
- waarbij we 286u op de motor voeren of de 

motor langzaam hadden meedraaien 
- daarbij hebben we 470l diesel verbruikt 
- we bezochten 66 haven- en 

ankerplaatsen in Duitsland, Noorwegen 
en Denemarken. 

 

Dit is natuurlijk maar een klein deel van wat we 
gezien en gedaan hebben. Wil je het hele verhaal 
lezen, zoek dan ons blog op. Dit jaar gaan we 
ook weer naar het noorden en ook hiervan gaan 
we natuur ons blog weer bijhouden. www.de-
vela-achterna.reislogger.nl 
 
Arjen en Ilse Weber – Vela – Oceanis 331 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN: MARIUS 

De nieuwe secretaris van de BCN is Marius 
Kaptein. 

Maar die verstaat je toch heel vaak niet? 

Dat klopt; er kwam echter geen alternatief naar 
voren op de laatste Algemene Ledenvergadering. 
En gelukkig heeft hij een partner, Willy Mackaaij 
met hele scherpe oren. Zij is bereid om de 
verslagen van komende ALV’s te maken. 

Marius en Willy 

Toen wij in 2008 onze ECCO, een First 31.7, 
aanschaften was dat omdat je daarop, aan het 
roer zittend, alle bedieningsmiddelen voor het 
zeilen binnen handbereik hebt. Een grote 
verbetering ten opzichte van onze boot daarvoor, 
waarbij de grootschoot ver weg op het dak van 
de kajuit zat.  

En dat voordeel is in de loop van de jaren alleen 
maar belangrijker geworden. Daarom varen wij 
nu nog met heel veel plezier, maar zonder 
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aspiraties op wedstrijdgebied, op deze 
wedstrijdboot. 

Onze bestemming tijdens de trips in de zomer 
kiezen wij tegenwoordig heel sterk beïnvloed 
door het weer. Geen verre bestemming vooraf 
kiezen biedt flexibiliteit. 

We zien jullie vast tijdens een activiteit of zomer 
in een haven. 

Marius Kaptein - secretaris 

 
 

REPARATIE KIELMIDZWAARD 

OCEANIS 331 

In de afgelopen 20 jaar zijn er paar ongelukjes 
voorgevallen met onze ophaalbare kiel, maar dat 
waren relatief kleine ongemakken. 

Het laatste ongelukje vond plaats in november 
2022 op weg naar Lemmer. Het draaien was de 
laatste tijd al zwaar en daardoor merkten wij niet 
dat bij het omhoog draaien de verkeerde kant 
werd opgedraaid. De spindel was helemaal los 
en kon zo naar boven getrokken worden. Foute 
boel, maar gelukkig was het vaarwater naar 
Lemmer voldoende diep. De eindstop, die ervoor 
moet zorgen dat het zwaard niet verder gaat dan 
het mag, werkte niet, zo bleek later. Met een 
meer dan volledig neergelaten kiel zochten wij 
een kraan om in ieder geval een noodreparatie te 
kunnen verrichten. Die vonden we gelukkig bij 
Jachtwerf Maronier in Lemmer waar we al klant 
waren. Daar bleek dat het mechaniek (met name 
de bronzen bus waarin de spindel draait) kapot 
was.   

We zetten e.e.a. weer zo goed mogelijk in elkaar. 
Door de boot voorzichtig te laten zakken en mee 
te draaien (omhoog) kon de kiel nog wel 
binnenboord gehouden worden.  

Dat bleek later wel een fragiele oplosssing, maar 
we konden ermee terug naar Enkhuizen. 

Gedurende de winterperiode konden we de 
noodzakelijke onderdelen bestellen c.q. 

verzamelen om in het voorjaar een definitieve 
reparatie te kunnen doen.  

Noodzakelijke onderdelen: 

- De bronzen bus waarin de spindel draait. 
Deze is gewoon te bestellen bij de 
Beneteau dealer. De rvs-spindel was nog 
in uitstekende staat. 

- Het kogellager dat bovenin de constructie 
de spindel draagt werkte nog goed maar 
hebben we, nu toch alles openlag, ook 
maar vervangen. Deze is ook te bestellen 
bij Nova Yachting. 

- Twee RVS ringen en een ertalyte bus 
(deze vormen samen de eindstop) zijn 
niet leverbaar door Beneteau maar 
gelukkig hebben we vrienden met een 
draaibank: Frank die het ertalyte en 
ringen maakte, en Gerard die op het 
laatste moment nog een paar dikkere 
ringen wist te maken. Met name de rvs-
ringen zijn cruciaal. Volgens tekening 
moeten deze 18mm groot zijn met een 
gat van 8,2mm. Als deze ringen niet op 
maat gemaakt worden, maar standaard 
ringen met een M8 gat worden gebruikt, is 
de buitendiameter slechts 17,6 mm en 
daarmee te klein om de eindstopfunctie 
goed te vervullen. Wij hebben uit het 
assortiment waaruit we konden kiezen 
uiteindelijk dikkere ringen (2 en 3mm) 
toegepast en met een grotere diameter 
(18,5mm). Het asgat van 8,2mm is 
correct. We hebben voor dikkere ringen 
gekozen omdat die niet in de 
schroefdraad kunnen lopen en beter 
bestand zijn tegen slijtage wanneer de 
ertalyte bus (19mm) versleten raakt. De 
les is wel dat deze ertalyte bus af en toe 
vervangen moet worden. Hoe vaak? Wij 
gaan over 5 jaar kijken wat de toestand is. 
Dan moet ook zeker de anode die op de 
hijsconstructie zit vernieuwd worden. 

- Omdat de Franse technische tekening bij 
bestudering onjuistheden vertoonde (de 
tekening klopt op bepaalde punten 
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absoluut niet) hebben wij de ringen in 
verschillende maten laten maken zodat 
we altijd een passende oplossing 
voorhanden zouden hebben. Deze ringen 
vormen samen de eindstop, en als die te 
klein zijn gemaakt (of geworden zijn door 
slijtage) dan werkt de eindstop niet meer 
en vernielen de ringen bij het indraaien 
van de kiel de schroefdraad van de 
bronzen bus. Dat was bij ons dus 
gebeurd, maar dat kan nu niet meer 
gebeuren. 

- Een klein stukje neopreen (hiervan maak 
je de “spatlap” die voorkomt dat water 
langs de spindel omhoog spuit op de 
salontafel. 

 

Begin april was het zover. We gingen weer naar 
Lemmer naar Maronier. Op de afgesproken 
dinsdag waaide het Bft 6 en werden alle 
geplande kraanwerkzaamheden gecanceld. Maar 
wij mochten toch uit het water en konden zo aan 
de slag. Toen we goed en wel in de kraan hingen 
en er een houten blok onder de boot gelegd was 
waar het zwaard naar beneden zou komen 
gingen we voorzichtig draaien. Normaal 
gesproken zijn er 100 slagen nodig om het 
zwaard volledig neer te laten. 
Dat werd even schrikken want na iets meer dan 
een halve slag viel het zwaard (400 kg) in een 
keer naar beneden. Daarbij werd de houten balk 
van 8 cm dik verbrijzeld, maar het zwaard bleef 
gelukkig onbeschadigd. 
 
Na van de schrik bekomen te zijn konden we de 
onderdelen demonteren, schoonmaken en 
voorbereiden voor hermontage. 
Dat bleek allemaal makkelijk te gaan maar het 
imbusje (M3), dat de bout borgt waarmee de 
twee ringen en de ertalyte bus in de spindel 
geschroefd zijn, was kapotgedraaid en moest 
worden uitgeboord waarna een nieuwe 
schroefdraad (M5) in de spindel getapt kon 
worden.  

 

Stap 1: prepareren van onderdeel A (spindel en 

eindstop): nieuw kogellager en nieuwe neopreen 

“spatlap”; dan de bronzen bus, dan de bout met 

eindstop (nb rvs-ringen en ertalyte bus moeten 

wel nog kunnen draaien) en als laatste de imbus 

met borgmiddel.  

 

Stap 2: details van de eindstop: een dikkere ring 

slijt minder en kan niet de schroefdraad in.   
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Stap 3: Het verbinden van A met B: de bronzen 

bus wordt op de onderste buis geschroefd en 

geborgd met borgmiddel en de opgelaste 

bronzen pen. Op een van de naast de 

bankschroef hangende strips zit een nieuwe 

anode. 

Essentieel was een goede voorbereiding voor 
wat betreft de onderdelen en een tekening 
waarop duidelijk blijkt in welke volgorde de 
onderdelen gemonteerd moeten worden. 

Helaas was de technische tekening van 
Beneteau op het punt van de M12 bout waaraan 
de kiel aan de strips hangt ook onjuist. In 
november hadden we gezien dat het “bosje” op 
deze bout te klein was en daarom een bout op 
maat laten maken, op basis van de tekening. 
Deze nieuwe bout had dus wel een goed bosje 
maar bleek toch een centimeter te kort. Toch 
maar de oude bout gebruikt, en onze vriend 
Frank uitgenodigd voor een etentje waarbij we 
hem een nieuwe aan te passen M12 bout in de 
maag zullen splitsen! 

De reparatieklus is in totaal in anderhalf uur 
geklaard, maar omdat er een lunchpauze 
genomen moest worden konden we toch pas aan 
het begin van de middag beginnen met het 
definitief vastzetten van het zwaard en daarna 
het poetsen van de romp. Dat laatste ging lekker 
makkelijk want we hoefden niet op een bok te 
staan en met ingedraaide !!! kiel hadden we zelfs 
geen krukje nodig om overal bij te kunnen.  

De schroefasanode hebben we nog vervangen 
en vlak voor het te water gaan zagen we dat een 

van de “kunststof schoenen” van ons bakboord 
roerblad deels loszat. Gelukkig bestaat er kit die 
ook onder water uithardt en die werd er nog 
gauw even ingespoten. Dat bespaart weer een 
extra hijsoperatie of een verloren “schoen” 
zoeken. 

We vertrouwden erop dat door de goede 
voorbereidingen alles goed zou verlopen maar 
het was toch reuze spannend. Gaat alles wel 
passen en werken? Achteraf is het enorm 
meegevallen. Gelukkig. 

Jan Huisman en Marga Visser – Swing – 

Oceanis 331 kmz 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE  

De traditionele Nieuwjaarsreceptie werd dit jaar 
op 21 januari gehouden bij de Koninklijke 
Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging in 
Dordrecht. 

Een prachtige locatie in de binnenstad van 
Dordrecht, maar wel een plek waar je moeilijk en 
eigenlijk niet met de auto zou willen komen. 
Sommigen van jullie die daar toch met auto naar 
toe zijn gereden hebben enkele weken later een 
brief van de gemeente ontvangen met daarin de 
mededelingen dat we in overtreding zijn geweest. 
(Tegen de, onlangs veranderde, verkeersrichting 
inrijden). Omdat het de eerste keer was kregen 
ze geen bekeuring. Toch wel een keurig gebaar 
van de gemeente. 

Terug naar de receptie. De vrijwilligers van de 
KDRZV, de Koninklijke Dordrechtse Roei & 
Zeilvereniging Dordrecht hebben het mogelijk 
gemaakt dat de Beneteauclub een gezellige 
Nieuwjaarsreceptie heeft kunnen organiseren 
met een ruime opkomst. De sfeer was geweldig. 
Bij binnenkomst stond er een schaal oliebollen 
klaar, gemaakt door een van de leden, en samen 
met een glas bubbels begon de middag goed. 
Het was verheugend om ook een aantal nieuwe 
leden te verwelkomen. De bar werd vrijgemaakt 
om de vele ingezonden foto’s tentoon te stellen 
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zodat er gekozen kon worden welke foto de foto 
van het jaar 2022 zou worden. Het werd een 
spannende strijd om de eerste plek. 

 

De mensen van de KDRZV hadden een heerlijk 
Captains Diner klaargemaakt waar alle 
aanwezige Beneteauleden met partner zich te 
goed aan deden. 

Tijdens het diner werd door Henry van Blerk de 
prijswinnaar bekend gemaakt.  

 
 2e Prijs: Aan een rots in de Zweedse scheren 

 

De tweede plaats ging naar Jan en Marga met 14 
punten.  

En de eerste plaats ging naar Evert en Remmy 
met 15 punten en zij mochten de mooie kalender 
in ontvangst nemen. 

 
1e prijs: Kleinkind springt overboard 

 

 
Remmy met de prijs 

 

Het diner werd afgesloten met een heerlijk toetje 
en er werd nog lang na getafeld. Om ca. 22.00 
uur ging iedereen volgens ons tevreden naar 
huis. 

Al met al kan de Beneteauclub terugzien op een 
geslaagde start van het seizoen. 

Evert en Remmy Jochemsen – Ricorrenza - 

Oceanis 40 
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VAN LOOD NAAR LITHIUM 

 

Plan is om elektrisch (inductie) te gaan koken. 
Gasbun eruit waardoor ik een grote bakskist erbij 
krijg.  
Daarvoor dus nieuwe lithium accu's (zelfbouw, 
losse cellen en BMS) aangeschaft.  
De elektrische installatie op en rond de 
hoofdschakelaars, 0V, 12V engine en 12V 
service, is mij al jaren een doorn in het oog.  
Neem de accu's: er gaan en komen kabels 
aan op beide zijden van deze accu, dat is 
niet zoals het hoort. Ik heb het destijds met 
het plaatsen van de nieuwe accu's zo 
gelaten met in het achterhoofd "dat moet ik 
nog eens aanpakken".  
Bovendien zit er een hoop extra lengte in de 
kabels die niet nodig is.  
  

  
  
Met de aanschaf van 12 304 Ah EVE lithium 
cellen moet de boel sowieso omgebouwd 
worden, een mooie gelegenheid dus.  
  
Ook een goede gelegenheid om het 
schakelpaneel zelf aan te pakken, als ik nu uit 
m'n mandje stap gebeurt het nogal eens dat ik 
per ongeluk tegen zo'n schakelaar aankom en 
deze ongewild uitzet. Bovendien zijn de 
bestaande hoofdschakelaars niet geschikt voor 
>300A.  

  
  
Deze 12 Lithium cellen worden opgebouwd tot 
3 x 4 cellen. 3 aparte 12v accu dus met ieder 
zijn eigen BMS en zekering. Iets afwijkend dus 
van wat gangbaar is, 8 of 16 cellen 
samengebouwd tot 1 pakket. Maar met 3 
aparte accu heb ik wat meer redundantie.  
  
De startaccu (AGM) blijft gewoon zitten. Er komt 
een DC/DC 1600TS bij te hangen voor het laden 
van de lithium accu's tijdens het motoren.  
De boegschroef accu’s (2x75 AH AGM blijven 
ook gewoon zitten die worden in de nieuwe 
opzet geladen met een Orion smart DC/DC 18A.  
De oude accu's verwijderd (73kg per stuk, oef...) 
Ter vergelijking oude situatie 2x260Ah = 146 kg 
nieuwe situatie wordt 3x302Ah = 66kg  
  
Tevens alle overtollige kabels verwijderd.  
Dat leverde een aardig hoopje koper op...  
 

  
en ruimte  
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Voor 

  
  
na 

  
  
In de nieuwe situatie komt er een nieuw 
frontpaneel, zie ontwerp hieronder.  
  

  
  
De nieuwe hoofdschakelaars worden remote 
bediend en zijn bi stabiel. Ze kunnen overigens 
ook direct op de schakelaar zelf bediend worden.  
  

  
  
De hoofdzekeringen voor de accu's zijn van de 
187 serie 200A van Blue Sea systems.  
  

  
  
Voorde bus-bars heb ik 20x10mm koper rail 
(500A) aangeschaft. Daar M8, M6 en M5 draad 
in getapt. Voordeel van zelf maken is hier vooral 
dat het precies op maat kan en het is bovendien 
goedkoper dan een kant en klaar exemplaar.  
Om het met "kale" koper te beschermen heb ik 
de rail vernikkeld.  
Ik heb daar kant en klare nikkelelektrolyt voor 
gekocht (Dr Galva) met nikkel elektrode.  
De koperen rail (-) met de nikkelelektrode (+) 
hang je in de nikkelelektrolyt, zet er 5,5 Volt op 
bij 0,3 tot 0,5 A voor ongeveer een half uur en je 
krijgt er een vernikkelde rail voor terug.  
  

  
Linkerhelft voor behandeling, rechterhelft na 
behandeling.  
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Het accupack, 3 x 12V, ingebouwd.  
Bovenop een perspex paalt van 8mm waar de 
BMS'en opgeschroefd zitten.  
  

  
  
Alle sensordraden voor het meten van de 
afzonderlijke cellen zitten aangesloten op 
terminals op de zijkant.  
Hierop zitten de meetdraden van de BMS 
aangesloten en ook de meetdraden van de 
aparte Heltec balancers.  
  

  
  
Deze extra balancers heb ik erop gezet omdat 
de Daly BMS met zeer lage stroom, <150mA, 
balanceert. De Heltec balanceert met engine 
ampères. Indien nodig kan ik de Heltec 
aanzetten met een knop op het paneel.  

  

Ook de "0" distributie is klaar.  

  
 
Het kleine distributiekastje ervoor heb ik erbij 
gezet omdat de Cerbo, Shunt en de Webasto 
zogenaamde “in line" zekeringen hebben. Dat 
werkt natuurlijk wel maar in geval van een 
storing moet je tussen de dradenbundels gaan 
zoeken naar deze zekering(en). Op deze manier 
is het mooi overzichtelijk.  
  
Ook de + distributie is klaar, zit mooi ver 
(tegenover) verwijderd van de "0". Dus per 
ongeluk sluiting maken met een 
schroevendraaier o.i.d. is niet mogelijk.  
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De DC DC converter is ook gemonteerd op het 
enige plekje wat nog over was...  
 

  
  
Daar vlakbij zit een temperatuur sensor 
gemonteerd en een 2e sensor op de dynamo, 
deze temperaturen kan ik uitlezen op het Cerbo 
display.  

  
  
Dit heb ik gedaan om vooral de temperatuur van 
de dynamo in de gaten te houden bij stationair 
toerental omdat de dynamo dan de minste 
koeling heeft.  
De DC DC converter (TS1600) heb 
ik vooralsnog ingesteld op een 
max. output van 25 ampère. Als de 
temperatuur van de dynamo het 
toelaat kan ik het aantal ampères 
langzaam verhogen.  
Voor de Inverter, die alleen voor de inductieplaat 
en de oven wordt gebruikt, heb ik gekozen voor 
een Chinese variant de Xija 5kW piekvermogen 
10kW.  
Een Victron inverter met vergelijkbaar vermogen 
wordt inderdaad erg kostbaar en bovendien heb 
ik daar geen ruimte voor.  
Ik had al een Multiplus (12/1600/70) aan boord. 
Deze voedt alle wandcontactdozen aan boord en 
de waterkoker (0,6L).  
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 De inductieplaat is de Zanussi ZITN323K (voor: 
2300/3700W/210mm, achter: 
1400W/2500/145mm)  
  
  

    
En de oven is de Sage Smart Oven Air Fryer 
RVS (2400W) geworden.  

  
  
Voor de inductieplaat en de oven heb ik een 
nieuwe behuizing gemaakt.  
De basis is, 2 maal, een rechthoekig frame van 
12 mm rvs-buis met vier 90-graden bochten. De 
buizen en bochten zijn aan elkaar gelijmd met 
rvs-lijm.  
  

  
  
Daartussen heb ik 2 U-vormige rvs-platen van 
1,5mm dik gelast met bovenin de uitsparing voor 
de inductieplaat.  
De achterzijde is open.  
Voor de Gimbal functie heb ik 2 lagers gebruikt 
met een gat diameter van 12 mm die in een 
aluminium behuizing zitten. Deze lagers zijn 
weerszijden op de bestaande "wand" 
gemonteerd.  
In de behuizing zelf heb ik M12 moeren gelast 
waar weer M12 inbusbouten gedraaid worden 
die dus in de aan de zijkant gemonteerde lagers 
"vallen".  
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De Xija Inverter is aan de 12V zijde met 500A 
gezekerd.  
Aan de secundaire zijde, 230V, gaat de uitgang 
via een hoofautomaat (32A) en een 
aardlekschakelaar naar groep automaten van 
16A. 1 voor de inductieplaat en 1 voor de oven.  
Er werd een afstandsbediening paneeltje 
bijgeleverd welke ik onder het hoofd 
schakelpaneel gemonteerd heb. Als de 
inductieplaat of oven gebruikt wordt schakel ik 
hiermee de inverter in.  
  

De Xija Inverter, inductieplaat en oven heb ik in 
mei gemonteerd en aangesloten.  
Sindsdien kook ik dus elektrisch aan boord, de 
gasbun heb ik verwijderd waardoor ik aan 
bakboord nu ook een diepe bakskist tot mijn 
beschikking heb.  
  
Ook is het zo dat, mede door de vele zonuren 
afgelopen zomer (2022) de walspanningskabel 
werkeloos in de bakskist hangt.  
Al met al ben ik heel tevreden met de huidige 
installatie. 
 
Rene van der Lugt – Solution Oceanis 40 
 

DWARS DOOR ZWEDEN OVER HET 

GÖTAKANAAL 

IN CIJFERS 

Voor wie plannen heeft in die richting: 
Wij voeren met de Swing vanaf 14 mei 2022 in 
15 weken (115 dagen) van Enkhuizen naar (en 
van Oost naar West dwars door) Zweden en 
weer terug. Daarvoor hadden we 322 vaaruren 
nodig (gemiddeld ongeveer ruim 5 uur per 
vaardag (62)), waarbij het ijzeren zeil 260 uren 
maakte! Het langste tripje duurde ongeveer 10 
uur: de terugreis van Cuxhafen naar Norderney is 
ongeveer 70 mijl. 
 
De afgelegde afstand is 1.590 zeemijl (2.945 
kilometer) en we gebruikten daarvoor (naast de 
helaas weinige wind) 510 liter diesel. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat ook de kachel 
diesel gebruikt, maar die is alleen in het begin 
van de reis aan geweest. Toch was het 
dieselverbruik minder dan 2 liter per uur.  
 
Op in totaal 38 dagen voeren we (nagenoeg) 
alleen op de motor. Dat is heel veel maar, op 24 
dagen daarvan voeren we in een kanaal waar je 
niet kunt/mag zeilen.   
9 dagen waren motorzeildagen.  
15 dagen puur zeilgenot, maar ook op die 
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zeildagen staat de motor een tijdje aan  
(haven in en uit en soms ook door de sluis of 
brug). 
Op 50 dagen werd er helemaal niet gevaren 
maar wel gewandeld, gefietst, of geluierd. 
Het Göta- en Trollhättankanaal samen deden we 
in precies één maand waarvan de helft (16) 
vaardagen waren.  
 

 
Afgemeerd aan een rustig plekje bij de oudste 

sluis van het Trolhattänkanaal 

 
We legden in 62 havens/aanlegplaatsen aan 
waarvan 10 in Duitsland, 10 in Denemarken en 
35 in Zweden waarvan 2 keer op een heerlijk 
eenzaam plekje aan een rots. 
 
We voeren in deze reis 74 keer door een sluis: 
Götakanaal 58, Trolhättankanaal 6, NOK 4, 
Kornwerderzand 2, Harlingen 2, Lauwersoog 
2.     
 
26 augustus waren we weer in onze thuishaven 
Enkhuizen. 
 

Van onze reis hebben we een uitgebreid verslag. 
Wil je dat ontvangen stuur ons dan een mailtje: 
huisvis@gmail.com. 

Jan Huisman en Marga Visser – Swing – 

Oceanis 331 kmz 

N.B. Op de Beneteau website vind je diverse 

links naar blogs van de “reizen” die onze leden 

maken. 

VAN STUURAUTOMAAT NAAR 

HIPPE NIEUWE LIJNEN 

In mijn zoektocht naar lotgenoten die in hun 
Beneteau met helmstok een onderdeks 
stuurautomaat hadden ingebouwd, stuitte ik 
eigenlijk geheel onverwacht op een clubje 
zeilliefhebbers met hetzelfde merk boot verenigd 
in de Beneteau Club Nederland. De reden van 
mijn zoektocht is ons reisdoel voor dit jaar: onze 
eerste overtocht naar het Verenigd Koninkrijk op 
eigen kiel. Maar met de zwaar verouderde 
stuurautomaat die als een zaag over de 
randmeren heen wil zigzaggen en hinderlijk in de 
kuip in de weg zit, leek het mij dan ook niet de 
meest comfortabele manier om twee keer zo lang 
als onze langste zeiltocht tot nu toe van 11 uur 
aan te vangen.  

In de corona tijd, zijn we in 5 weken met ons 
gezin (Schipper Vincent, vrouw Ivonne, zoon 
Dorian van 19 en dochter Caitlin van 14) eiland 
en havens hoppend in onze eigen bubbel van 
onze thuishaven ’t Raboes aan de Eem in 
Eemnes, naar Sønderborg in Denemarken 
gezeild om daar lekker sushi te eten en de 
terugtocht weer te aanvaarden, maar eigenlijk 
altijd met de kust in zicht en op veilige afstand. 
De tocht van Norderney naar Cuxhaven (of terug) 
was 11 uur en te lang om de gehele tocht met de 
helmstok in de hand af te leggen. Dus met 
Engeland als doel, een Beneteau Oceanis 320 
(die Sain heet en net onder de Stichtse en 
Hollandse Brug door kan) als middel, ben ik 
begonnen met voorbereidingen te treffen aan 
boord om de tocht zonder kust in zicht te 
aanvaarden. 

Er was ook niet veel overtuiging nodig om lid te 
willen worden van de vereniging. Lekker centraal, 
een mooie vlag erbij op de boot, leuke activiteiten 
en een fijne website om op rond te neuzen.  

Nog mooier werd het toen er het 
winterevenement, dicht bij huis, werd 
georganiseerd en voor ons dus een uitgelezen 
kans was om deze liefhebbers in het echt te 
ontmoeten en eens goed te ondervragen over 
mijn onderwerp. 
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Wat een warm ontvangst en een leuke dag 
hebben we gehad. Eerst werden we in een uiterst 
interessante en zeer prikkelende lezing verteld 
hoe je het beste op de motor kan manoeuvreren 
in situaties die iedereen al wel eens heeft 
meegemaakt en anders zeker nog gaat krijgen. 

 

 

Na een heerlijke lunch en al heel veel mooie 
verhalen en plannen te hebben gehoord, kwam 
de workshop lijnen splitsten aanbod. Dit had ik al 
een keer gedaan, maar mijn vrouw was ook mee 
en voor haar was het de eerste keer.  

 

 

 

Na wat uitleg over de verschillende lijnsoorten en 
materialen en hoe je verschillende lijnen ging 
splitsen raakte ik steeds verder geïnteresseerd in 
de ECO ropes van de Lijnenspecialist die de 
workshop verzorgde. De eerste 2 splitsen heb ik 
meegedaan en was toen volledig afgeleid en 
druk bezig een lijstje aan het maken van de lijnen 
die wel aan vervanging toe waren. 

 

Het winter evenement was ten einde gekomen en 
met een drankje ter afsluiting vertrokken we weer 
naar huis. Een geslaagde dag, superaardige 
mensen ontmoet, maar wel vergeten te vragen 
wie er iets wist over een onderdeks 
stuurautomaat. Dat komt vast nog wel. 

Thuisgekomen, kwam het vervangen van de 
lijnen met stip boven aan mijn lijstje met klussen 
te staan. Van drie oude lijnen was het duidelijk 
dat deze vervangen moesten worden en werden 
dan ook snel gewisseld door tijdelijke lijntjes om 
zo bij de Lijnenspecialist in Amsterdam omgeruild 
te worden voor de nieuwe 100% van Petflessen 
gerecyclede kleurrijke lijnen. 
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Ja, en je raad het al, dan steken de overgebleven 
lijnen wel erg af tegen deze nieuwe. Het duurde 
dan ook niet lang voordat we weer een bezoekje 
brachten in Amsterdam om de rest van de lijnen 
ook te vervangen. In de winkel nog wat ogen 
gesplitst en soft shakels gemaakt maar ben 
vooral benieuwd naar de schoot voor de Genua, 
want die heeft een ander soort grip en voelt nu al 
heerlijk aan. 

Inmiddels zijn we onze boot weer vaarklaar aan 
het maken om vast wat te kunnen zeilen op de 
randmeren en in te slingeren om ons klaar te 
maken voor de meivakantie (gelijk met de 
Koningstocht) en een rondje Noord-Holland met 
15 boten vanuit onze eigen haven. 

De stuurautomaat staat nog steeds op het lijstje 
en daar ga ik binnenkort zeker verder naar 
speuren, maar die hippe duurzame lijnen daar 
kan ik nu al van genieten en kijk dan ook uit naar 
de volgende BCN-evenement om te horen wat er 
nog meer aan een Beneteau aangepast kan 
worden. 

Veel vaar plezier allemaal. 

Vincent van der Linden – Sain, Oceanis 320 

 

Redactie: Vincent is een van de drie nieuwe 

bestuursleden. 

HET PLANNEN VAN EEN REIS 

NAAR…. 

Al enige tijd zijn wij ons aan het voorbereiden op 
“Het Vertrek”. We willen voor onbepaalde tijd iets 
van de wereld zien met onze zeilboot. Uiteraard 
is er dan de vraag: wanneer gaan we? Langzaam 
begint het vertrek zich af te tekenen. Maar eerst 
hebben we ons nog een andere vraag gesteld: 
Waar gaan we als eerste naar toe? Het antwoord 
was niet echt onverwacht: na 5x de CAM-Race 
gevaren te hebben (Lauweersoog - Oslo) en in 
Noorwegen tot aan Stavanger zijn geweest, 
willen we nog één keer naar Noord en wel tot aan 
de Lofoten. Als we het nu niet doen, dan komt 
het er niet meer van, want als de boeg eenmaal 
zuidwaarts is gericht … 

 

Het jaar van vertrek is inmiddels 2024 geworden, 
waardoor we deze zomer naar de Lofoten gaan. 
Datum van vertrek wordt vastgelegd op 18 juni 
2023. En dan begint het voorbereiden… We zien 
deze voorbereiding en reis als “oefening” voor 
onze andere plannen, waar we inmiddels al een 
aantal jaren mee bezig zijn.  

Maar wat hebben we nu extra of eerder nodig? 
Een grote refit hebben we al achter de rug. 
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Belangrijk is nu de zeilvoering, zowel voor ons 
vertrek als ook de reis naar de Lofoten.   

In 2022 waren we echt toe aan nieuwe zeilen 
(grootzeil en high aspect), die na 12 intensieve 
jaren, op zijn. Dat was meteen het moment om te 
kiezen voor meer gemak bij het zeil hijsen. Jawel, 
bij Made Engineered zagen wij een betaalbare 
rolgiek! Zeker de helft van de prijs als Furlbeam. 
De beslissing was redelijk snel genomen, het 
werd een rolgiek met nieuwe zeilen. Vanaf 
september 2022 wordt er heel relaxed gevaren 
met deze nieuwe configuratie. 

 

Panoramafoto van kuip, rolgiek, beugel en zeilen 

Een ander zeil aspect waar we al geruime tijd 
mee “worstelen” is een kotterfok. Meerdere 
systemen zijn de revue al gepasseerd en 
uitgeprobeerd. Dit heeft niet geresulteerd in een 
kotterfok, wél 2 bijna-nooit-gebruikte zeilen in de 
schuur… Maar komt tijd, komt raad.  

Voor de Lofoten vinden we een kotterfok 
belangrijk en hebben nu de knoop doorgehakt. 
Het wordt een wegneembare kotterstag, 
evenwijdig lopend met de voorstag en met 
wegneembare bakstagen. Bij het schrijven van 
dit stuk (half april), staat deze aanpassing 
komende week op de agenda. De zeilen die in de 
schuur liggen opgeslagen, zullen nog voor ons 
vertrek naar de Lofoten vermaakt gaan worden.  

Tot zover hebben we alles op orde. Nu nog 
plannen hoe we gaan varen en wat we allemaal 
willen zien! 

 

De pilots en overzeiler 

Hiervoor worden boeken gelezen, Youtube-
filmpjes bekeken en FB-pagina’s gevolgd. En wát 
een mooie foto’s en beelden krijgen we 
voorgeschoteld!   

De FB-pagina “ZeilNoord”, met de actieve 
beheerders Marianne van Iperen en onze 
welbekende Arjen Weber, organiseren een heuse 
Zeil-Noord-ontmoetingsmiddag. En wat is nu 
leuker om een middag met gelijkgestemde zeilers 
ervaringen uit te wisselen? Uiteraard nemen we 
hier aan deel en reizen we 11 februari 2023 af 
naar het pittoreske Enkhuizen. Samen met nog 4 
havengenoten, maken we er een gezellig 
weekend van.  

Het maximum aantal deelnemers van 150 was al 
snel bereikt en er stonden nog meer 
geïnteresseerden op de wachtlijst. Hoe mooi kan 
Social Media toch zijn!  
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De middag was heel ongedwongen. In 
verschillende praatrondes werden minimaal 15 
onderwerpen aangekaart, die de deelnemers zelf 
aangedragen hebben. Variërend van ankeren in 
diep water, tot getijdenstroming, de Zweedse 
scheren, varen op de Oostzee en nog veel meer. 
We hebben veel gehoord, zelf kunnen vertellen, 
onze oudere kaarten verkocht, leuke contacten 
opgedaan en diverse tips gekregen van plaatsen 
die het bezoeken waard zullen zijn. Het 
ZeilNoord vaandel zal komende zomer met trots 
in ons want hangen, herkenbaar voor 
medereizigers naar het Noorden. 

We bestellen pilots en een overzeiler van de 
Noordzee. Er komt een wensenlijstje wat we 
zeker willen zien en bezoeken, zoals:  

- De Shetlandeilanden (als we tóch die kant 
op gaan…… zeker een bezoekje waard) 

- Het Geirangerfjord (het mooiste fjord van 
Noorwegen) op de heen- of terugweg bij 
Ålesund 

- Visarenden in het Trollfjord (in de Lofoten) 
- Het noordelijkste gelegen voetbalveld in 

Henningsvær (Lofoten) 
- Walvissen spotten bij Andenes (fingers 

crossed) 
- De gletsjer in Svartisen, het Glomfjord, 

kunnen we naar toe lopen 
- Het Vikingdorp (Gudvangen) in het 

Sognefjord, het langste fjord van 
Noorwegen, zo’n 100 mijl lang 

In grote lijnen hebben we een planning gemaakt 
in excel, met genoeg ruimte er tussen om ergens 
langer te blijven of verwaaid te liggen. In totaal 

zijn nu 10 weken “gepland” vanaf 18 juni tot 27 
augustus 2023. De grove planning is als volgt: 

De eerste 2 weken zijn we met vrienden, die  
mee varen naar de Shetlands en de oversteek 
naar Ålesund. Tja, en dan blijven ze toch een 
paar dagen langer, zodat we samen het mooiste 
fjord van Noorwegen gaan ontdekken. Daarna 
varen we samen verder en gaan in 2-3 dagen 
naar Reine om de berg Reinebringen te 
beklimmen met het adembenemende uitzicht 
over het begin van de Lofoten. Rond 7-8 juli gaan 
we verder naar het noorden, via Henningsvær, 
langs de visarenden, naar Andenes,  om hopelijk 
walvissen te spotten. Dan binnendoor (ankeren) 
weer terug naar Steigen en Bodø. 

Via Svartisen (de gletsjer) naar het Sognefjord 
(100 mijl) naar het Vikingdorp. 

Rond 8-11 augustus verwachten we Bergen aan 
te komen. Dan wachten we het weer verder af 
om de terugreis verder te plannen. Nog zeker 2 
weken te gaan, dus dat moet wel lukken. Bij deze 
planning is natuurlijk wél alles afhankelijk van het 
weer! 

Wat gaan we de komende 2 maanden nog 

doen? 

Omdat Noorwegen erg duur is, gaan we de 
uitdaging aan om voor 10 weken eten mee te 
nemen.  Voor 10 weken broodmixen meenemen 
(35-36 pakken van 500 gr), pasta’s, rijst, (zoete) 
aardappels en aardappelpuree, vlees in blik, 
water, frisdrank, wijn en bier. Genoeg koeken, 
sultana’s, pinda’s, chips, hagelslag, jam, 
pindakaas, mosterd, mayonaise, curry, ketchup, 
ketjap en nog heel veel meer. Een goede 
visuitrusting mag ook niet ontbreken voor de 
broodnodige aanvulling van verse eiwitten. Voor 
een goede communicatie hebben we Starlink 
(satellietverbinding) aangeschaft en gaan dit 
uitproberen!  

Een lange hekankerlijn van 50 meter, het 
inbouwen van een wasmachine (is nu al handig, 
maar zeker ook voor ons echte vertrek in 2024) 
en het creëren van extra opbergruimte in een 
achterhut. Hierdoor hebben we 8 kratten 
beschikbaar voor alle voorraden, makkelijk 
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toegankelijk en altijd handig om veel bergruimte 
te hebben. 

En er zullen vast nog meer zaken op de lijst 
terechtkomen… 

 

Extra opbergruimte in de achterhut. Het bed is 

wel wat smaller geworden… 

Deze voorbereidingen en de reis zelf, zien wij als 
goede oefening voor ons vertrek in 2024. Zo 
leren we wat wel of niet handig is, wat anders 
zou kunnen en, vooral, kunnen we het zelf ook 
aan. De tijd zal het leren. 

Met deze reis gaan we ook oefenen om Social 
Media te vullen. Starlink zal hierbij zeker een 
uitkomst kunnen zijn.. We zijn te volgen 
PolarSteps, FB-pagina en Instagram (allen als 
“SY ZaZoe”). MarineTraffic zal een aanvulling zijn 
voor geïnteresseerden en thuisblijvers. 

Hieronder een kaartje van onze geplande route. 
Na de reis zullen we kijken wat wel en wat niet is 
gelukt!  Wordt vervolgd. 

 

Ad de Korte en Scarlett Oskam –  

SY ZaZoe -First 47.7 

 

KONINGSTOCHT 2023 

 

Zoals gebruikelijk begon de Koningstocht op de 
avond voor Koningsdag. Vertrek wederom uit 
Enkhuizen maar dit jaar vanuit de 
Compagnieshaven, waar ’s avonds in de 
Mastenbar de “steigerborrel” plaatsvond. Een 
ongekend aantal van 11 boten had zich 
aangemeld. 

Leden die elkaar al lang niet gezien hadden 
konden fijn bijpraten maar er waren ook nieuwe 
leden aanwezig die hartelijk werden ontvangen. 
Al snel werd er van gedachten gewisseld over 
allerlei zaken.  

De voorzitter, Evert Jochemsen die wegens 
ziekte niet bij de laatste ALV kon zijn, nam nog 
even het woord om Arjen Weber en Henri van 
Blerk extra in het zonnetje te zetten en ze 
uitgebreid te bedanken voor hun inzet in de vele 
jaren dat zij in het bestuur zaten.  
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Op Koningsdag begonnen we natuurlijk met iets 
van oranje en wel koffie en “oranje” donuts, 
aangeboden door Arken en Ilse Weber van de 
Vela.   

 

 
Alle 11 boten tegelijk in de sluis 

 

Om 11 uur vertrokken we met 11 boten naar 
Hoorn waar Brian, onze nieuwe 
evenementenleider, ligplaatsen had geregeld in 
de binnenhaven.  

 

Boot no. 11 Mnemosyne ligt in de Grashaven, de 

thuishaven 

 

Er was wind maar niet heel veel. Een paar boten 
gingen op de motor of motorzeilend, waaronder 
onze boot Swing, anderen hebben toch de 11 mijl 
grotendeels gezeild. Bravo. In de loop van de 
middag ging iedereen de stad in om daar midden 
in het feestgedruis terecht te komen. Veel podia 
met kneiterharde muziek, veel biertappunten, 
enorm veel plastic bierglazen op de straat…  Wij 
vonden het een onbeschrijfelijke bende. Onze 
hond Tippy vond het wel leuk want er lag ook het 
nodige voor haar te vinden wat wij natuurlijk niet 
goed vonden. De volgende dag was er 
vermoedelijk niets meer van de rotzooi te zien 
want de veegwagens waren al vroeg in de avond 
actief. In verschillende groepjes gingen we de 
stad in, maar via de app hadden we voortdurend 
contact met elkaar, en wisten we waar iedereen 
was. 

Ondertussen werd er naarstig gezocht naar een 
restaurant waar we met 22 man konden eten. Het 
beoogde restaurant bleek gesloten, maar 
gelukkig heeft Willy van de Ecco een Bistro 
gevonden waar we met z’n allen terechtkonden. 
Prima tent waar boven verwachting de bediening 
voor 22 man vlot ging. We konden om 20:15 
geen koffie of thee meer krijgen omdat de 
koffiemachine al was schoongemaakt. Slechte 
service. 

Dan maar koffie in de haven onder andere in de 
bomvolle Swing. 

Het plan was om vrijdag naar Medemblik te 
varen. De wind was oké, maar het regende 
continue een beetje en het was koud. Tegen de 
tijd dat de meeste boten bij Enkhuizen waren 
werd het zicht ook zeer slecht door de 
miezerregen. Iedereen was het erover eens dat 
we niet verder gingen en werd de 
Compagnieshaven weer gebeld of er weer van 
de kom gebruik gemaakt kon worden. De 
reserveringen bij de haven en het restaurant in 
Medemblik werden geannuleerd. Helaas dus 
geen klandizie maar deze was er wel voor De80: 
Een uitstekend visrestaurant in Enkhuizen. Ook 
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nu werden er veel zaken, technisch maar ook op 
persoonlijk vlak, uitgewisseld. Iedereen is weer 
wijzer geworden maar behalve dat…. Het was 
supergezellig. 

Omdat op zaterdag de nodige boten al zouden 
“uitstappen” kwam de Koningstocht dus eerder 
tot een eind dan verwacht maar het leek voor 
iedereen alsof we al een hele week met elkaar op 
pad waren.  

Op zaterdag ging dus iedereen weer verder. 
Sommigen bleven liggen want de Compagnies- 
of de Buyshaven is de thuishaven. BluePassion 
ging aansluitend op vakantie naar Zuid-Bretagne, 
andere boten gingen nog even naar Urk om 
daarna terug naar Lelystad te gaan.  

Deelnemers: 
Touch of Destiny – Henri en Adele  
Vela – Arjen en Ilse 
Ricorrenza – Evert en Remmy 
PieKant – Hans en Joke 
Swing – Jan en Marga 
Chiara – Gerard en Sandra 
Ecco – Marius en Willy 
bluePassion – Rob en Joke 
Lesla - Brian en Lesla 

Mnemosyne– Willem, die Hans en Annie de 

Wilde als opstappers had. 
Fajalobi – Henk en Ann 

 

Diverse reacties op de speciale Whatsapp groep: 

- Zitten nog na te genieten van de leuke 

gezellige avond bij De80. 
- We voelen ons als nieuwe leden erg 

welkom. We hebben veel geleerd. 

- Wij zijn helaas al wat vroeger afgehaakt 

maar we hebben het de eerste dagen met 

de clubmensen heerlijk gehad. 

- Genoten van de gezelligheid, het lekkere 

eten en zelfs van zeilen met een 

constante miezerregen. 

- Ook wij kijken terug op een heel gezellig 

weekend. Nieuwe mensen ontmoet met 

hun zeilplannen. Organisatoren bedankt. 

Ook wij bedanken de organisatoren en alle 
deelnemers die deze Koningstocht wat ons 
betreft tot een groot success gemaakt hebben. 

Jan Huisman en Marga Visser  

Swing – Oceanis 331 kmz 

 

VOOR IN DE AGENDA 

AGENDA 2023 

16-jan Nieuwjaarsreceptie 

01-apr ALV 

27-apr 
tot 1 
mei 

Koningstocht 

11-12 
juni 

Beneteau evenement 
Nova Yachting 

1-2 okt Afsluitingstocht 

COLOFON 

Bestuur    

Voorzitter - Evert Jochemsen 

Secretaris - Marius Kaptein 
Penningmeester - Hans de Wilde 

Bestuurleden - Brian Kosta en 
Vincent van der Linden 

Correspondentie: 

secretaris@beneteauclub.nl 

Redactie  

Jan Huisman en Marga Visser 

apresvoile@beneteauclub.nl 
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We zijn ook te vinden op   
 

 
 

@BenclubNed 

 Beneteau Club Nederland 

 
www.beneteauclub.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


